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ihtimali karşısında 


SEUA 


uyanik olunuz 


S- Ge 


iç evgili kardeşlerim, 


Önümüzdeki seçimlerin dürüst cereyan etmeyeceği hakkında 
ciddi endişelerimiz var. A.P, nin Partimize karşı giriştiği Saldırı 
kampanyası devam etmektedir. Meclis içinde kaba kuvvete başvuran A.P. iktidarının, Partimizin düzenlediği veya katıldığı kong- 
> mitingleri basmaya kalkışması, Meclisteki saldırıdan beri 
ürkiye İşçi Partisinin her toplantısına, A.P. nin mahalli teşkilâtlarma mensup eli sopalı zorbaların saldırması endişelerimizin 
haklı olduğunu göstermektedir. 

1966 kısmi Senato seçimleri sırasını asılsız bir haberin Anadolu Ajansı vasıtasıyla tam seçim günü yayınlanma teşebbüsü 
hatırlardadır. O tarihte Anadolu Ajansı, Çek Komünist Partisine 
Türkiye İşçi Partisinin kutlama telgrafı çektiği hakkında uydurma bir haberi flaş olarak vermiş; fakat olayı önceden haber almamız ve müdahale etmemiz bu tertibi boşa çıkarmıştı. 


(Ö nümüzdeki Haziran seçimleri için A.P. iktidarının buna benzer 
yeni tertipler peşinde olduğu gözönünden uzak tutulmamalıdır. Gerçekten Anayasanın sosyalizme kapalı olduğu yolundaki 
iddiaları, İçişleri Bakanının Meclis kürsüsünden, Türkiye İşçi Partisinin Suriye'nin Baas Partisiyle irtibatı bulunduğu hakkındaki 
iddiaları izlemiştir. Parti teşkilâtının bütün dikkat ve uyanıklığını 
bu mesele üzerine çekmek isteriz. İçişleri Bakanının, ispatlıyamadığı iddialarını, tertipler plânlıyarak sözde ispatlamaya yeltenmesi ihtimali her zaman gözönünde bulundurulmalıdır. Özellikle seçimler arefesinde Partimizin seçim şansını azaltmak maksadıyla, 
içimize soktuğu ajanlarına Baas'la bir temas kurdurtarak bu tertibi Partimize bağlaması bize çok kuvvetli bir ihtimal olarak görünmektedir. 


JE ürkiye İşçi Partisi, Anayasa teminatı altında, Anayasayı savunan ve mücadelesini açıkca yapan bir Parti olarak bu gibi 
tertiplerin içine düşürülemez. Özellikle Güney ve Güneydoğu illeri 
teşkilâtındaki arkadaşlarımızın uyanık olmalarını önemle ister ve 
kamu oyunun dikkatini çekeriz. 


Hepinizin gözlerinden öperim, sevgili kardeşlerim. 
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AYBAR : « Halk, Devlete sahip çıkacaktır..» 


DEMİREL DİKTATÖRLÜĞE 

GİDİYOR : 

Adalet Partisi iktidarını size şikâyet ediyorum : Demirel hükümeti 
meslisteki çoğunluğuna dayanarak 
bir dikta rejimi hazırlamaktadır. 
Kökü dışarda olan irtica teşvik edil 
mekte, korunmaktadir. Zorba gurupları da harekete geçirilmiştir. Para 
ile tutulmuş A.P. li zorbalar Türkiye İşçi Partisine ve gençlerin tertip 
İediği Kanuni mitinglere, toplantılara saldırıyorlar. Gerçek böyle İ 
Başbakan Millet Meclisi kür: 
den Demokrasiye kasideler okumaktadır. Ve sanki saldıranlar Türkiye 
İşçi Partililermiş gibi, zorbalık eden 
lerin kanunun pençesinden kurtulamayacağımı söylemektedir. 

DEMOKRASİ, DOĞRULUK VE 

AÇIKLIK REJİMİDİR : 

Bir yandan irtical teşvik edeceksin; eli sopalı zorba guruplarını TİP 
e, ilericilere, Atatürkçü gençlere sal 
dırtacaksın, sonra çıkıp Meclis ki 
süsünden irtica, vicdan özgürlüğü 
diye savunacaksın; tertiplerden, zor 
balıklardan habersiz görüneceksin; 
demokrasiden bahsedeceksin. Olmaz 
böyle şey. Bu samimiyetsiz politikayı halkın farketmiyeceğini sanı- 


milletvekili ve senatör çıkartacak- 
Jardır. Hesapları .budur. Hak etmedikleri milletvekillikleri ve senatörlüklerle Büyük Mecliste iktidarı ellerinde tutmak istiyorlar. Maksatları 
bir de Türkiye İşçi Partisini Meclise 
sokmam! bunu obaşaramazlarsa, 
hiç değilse Türkiye İşçi Partisi” 
Mecliste aldığı oylardan daha a 
temsil edilmesini sağlamaktır. 

Millet Meclisindeki ezici çoğun- 
Tuklarına dayanarak çıkardıkları seçim kanunu, demokrasiye kasteden 
bir kanundur. Ancak bir noktayı unutuyorlar. Emekçi halkımız bu oyu 
nu bozacaktır. 


ARKASINDA AMERİKA VAR: 


Bu oyunun arkasında Amerika 
var. Yunan'stan olayları ile bizde 
hazırlanan oyun aynı paraleldedir. 
Yunanistan da solun iktidara geleceği anlaşılınca Amer'kancı albaylara bir hükümet darbesi yaptırıldı. 
Türkiye de hileli bir seçim kanunu 
ile aynı sonuç elde edilmek isteniyor. 

Önümüzdeki seçimler din adamı 
kılığındaki AP ajanlarının sola karşı, solculara karşı, özelikle TİP'e kar 
şı halkı kışkırttıkları bir hava içinde ve AP'li zorbaların yaratacağı 
umulan yılgınlık havası içinde yapı- 


TİP haberleri 


Türkiye İşçi Partisi, Kocaeli İl Kongresi'nde, Genel Başkan Mehmet 
Ali AYBAR da hazır bulunmuş ve bir konuşma yapmıştır. 
Aybar, özetle şöyle demiştir : 


lacaktır. 

Bir yandan haksız bir seçim sis 
temi, yani AP'ye, TIP'e verilmiş oyları kendi cebine indirmek imkânını 
veren bir seçim kanunu; beri yanda 
din adamı kılığındaki AP ajanlarının şartlandırdığı bir seçmen kütlesi 
ve emniyet kuvvetleri himayesinde- 
ki zorbaların saldırılarından yılgınlığa uğramış vatandaşlar... AP iktidarı, önümüzdeki seçimlerin böyle 
bir havada geçeceğini sanıyor. 

Bu, halkımızın sağduyusunu hesaba katmamaktır. Halkımız oynanmak istenen bu Amerikan oyununu 
bozacaktır. AP kazdığı kuyuya kendisi düş lmelidir; ülecektir. 

Anayasa Mahkemesi AP iktidarının Anyasaya ters tutumunu bir 
kere daha tescil ve tesbit etli. 

AP iklidarı Anayasaya ters dü 
şen bir iktidardır. İşbasına geldiğindenberi Anayasayı çiğnemiştir. Meclisteki çoğunluğuna dayanarak Anayasanın en açık hükümlerini uygulamamıştır. Bütün parti gurupları- 
nın Meclis Başkanlık Divanında 
temsil edilmelerini Anayasa emrettiği halde, Türkiye işçi Partisini Baş 
kanlık Divanına almamak için diren 
Anayasa Mahkemesine gi 
Gazetelerin yazdığına göre Anaya: 
Mahkemesi AP'nin bu tumunun Anayasaya aykırı olduğuna karar ver 
miştir, Cetin Altan'ın dokunulmazlı 
ğının kaldırılması işinde de Anayasa 
Mahkemesi AP çoğunluğunun kararm bozmuştur. 

Anayasa sorunlarında en yüksek 
merci olan yüce mahkemenin bu iki 
kararı AP'nin hakiki yüzünü açığa 
vurmaktadır, AP olduğundan başka 
türlü görünen ve göründüğünden 
başka türlü olan bir partidir. 

AP İktidarı Amerika'dan, Ağaei ve Komprador'lardan yanair 3 


AP, halkın safiyetini istismar ederek iktidara gelmiştir. Türlü vaad 
lerle halkı aldatarak iktidara gelmiş 
tir. Şimdi gene halkın safiyetini istismar ederek iktidarda kalmayı de 
nemektedir. AP, vaadlerinden hiçbirini tu'mamıştır. Üstelik halktan 
toplanan vergileri ve devletin bütün 
zenginlikleri bir avuç toprak ağasıyla kapkaççının çıkarları doğrultusun 
da harcanmaktadır. D e m o kratik düzende bütün bu işler; halkın 
zararına olan bütün işlemler açıklanmaktadır; emekçiler kendi öz par 
tisi olan TİP saflarına örgütlenmekte ve kanun yolundan iktidara yürümektedir. Keza demokratik düzende, dost maskesiyle girip üsler 
kuran ajanlarını ta en ücra köylerimize kadar sokan Amerikan emperyalizminin de maskesi düşürülmektedir. 

Demokratik düzenin devam etmesi, halkımızın iyice uyanıp iktidara gelmesine yol açan AP ikti- 


darının ve Amerikalıların endişeleri bundan dolayıdır. 

Hileye, yalana, iftiraya paydos 
gelmiştir; geçmiş- 


YE İŞÇİ PARTİSİ HAL- 
KA GÜVENEN, HALKIN ÖZ 
PARTİSİDİR 
Biz halkımızın kötülük kuvve 
lerini yeneceğine inanıyoruz. Ha 
mız Devlete sahi 
kanı meclis kü 


cek kadar ileri gitmişti. Bu gafilce 
bir iddadir. İki bakımdan gafilcedir. 
Birincisi, Başb: isini 
emekçilere karşı olduğunu açığa vur 
maktadır. İkincisi emekçilerin iyice 
uyanmalarına hizmet etmektedir. 
Uyanan, artık gerçekleri gören 
emekçi halk kütleleri, kendi sırtın- 
da oynanan oyuna son verecektir. 
BU DÜZEN DEVAM EDEMEZ : 

Bu soygun, bu yalan, bu aldatma düzeni devam edemez. Başbakan 
Meclis kürsüsünden :» o sömürücü, 
vurguncu kimse söyleyiniz, yakalalayalım.» diye soruyor. Başbakan an 
lamıyor veya anlamak istemiyor ki, 
sömürücü olan düzenin. kendisidir. 
Kapkaççı kapitalist düzenin kendisidir sömürücü olan. Şüphesiz ayrıca 
yolsuz iş yapanlar da vardır; vergi 
kaçıranlar; döviz kaçıranlar; naylon 
fatura kullananlar... Fakat suç olan: 
bu davranıştan kapkaççı» kapitalist, 
düzen içinde çok daha rahat olmaktadır. Tefeci) üreticiyi 
soyan bu sömürücüler bugünkü bozuk düzenle çok daha rahat iş görmektedirler. Halkın mütevazi kazan 
cıyla fiatlar arasında boyuna halk 
zararına derinleşen uçurum bugünkompradorlar düzeninin sonucuur. ; 
AMAÇ KAPKAÇ KAPİTALIZ- 
MİNE SON VERMEKTİR : 
Bugün şikâyet ettiğimiz, 
giden ne val 
kü kapkaç düzeni yüzündendir. Çok 
ve kolay para kazanmak, hayatın 
tek gayesi haline gelmiştir, Para kazanmak için her çare mubah, hatta 
meşru olmuştur. Çünkü para ile her 
kapı açılabilmektedir. Bu bozuk ahlâksız düzen mutlak değismelidir; 
değişecektir. Başbakan: «Maksatları 
Anayasayı değistirmektir» gibi söz-, 
ler sarfediyor. Hayır biz Anayasayı 
uygulatmak istiyoruz. Başbakanın 
rafa kaldırdığı Anayasayı eksiksiz, 
rlüğe koymak istiyo- 


Toprak reformu yapılsın istiyoruz. Ve de iktidara gelip yapacağız. 

Birkaç firmanın elinde olan Dış 
Ticareti Millete mal edeceğiz; devletlestireceğiz. ğ 

Bankacılığı, sigortacılığı keza 
devletleştireceğiz. Böylece bir avuç 
ağa ve kompradorun milletin rizki 
ve kaderiyle oynamasına, emekcilerin hakkını yemesine son verilmiş 
olacaktır. 


AYBAR : « AP, vatandaşa karşı saygısızdır... » 


Seçim dönemine girmiş bulunuyoruz. Önce mahalli seçimler Cumhuriyet Senatosu için kısmi seçim 
yapılacaktır. Ve 1969'da büyük seçimlere gideceğiz. 1969 seçimleri 
şimdiye kadar yapılmış olanların en 
önemlisi olacaktır. Büyük seçimlerde, gün görmüş, zeki ve yürekli 
Türk halkı, kendisine aldatılır, bilinçsiz, bindiği dalı kesen bir ilkel 
kütle gözüyle bakan bugünkü AP. 
ıktıdarını oylarıyla mutlaka devirmelidir. Türkiye Türkiye olalıdan 
beri, böylesine sorumsuz ve bilgisiz; 
yalanı, hileyi, şantajı böylesine geçer hale getirmiş insanlar, memleketin kaderine hakim duruma gelmemişlerdir. Hiç bir hükümet Başkanı 
Sayın Demirel'in pervasızlığı ile ko- 


„ Duşamamış, iktidarın hukuk dışı dav 


Tanışlarını muhalefete yüklemek cüretini göstermemiştir. 

Sayın Demirel ve arkadaşları 
iktidar koltuğuna oturdukları günden itibaren Anayasayı tahribe, hukuk devleti ilkesini çiğnemeye başlamışlardır. Yabancı sermaye soygununa karşı-çıkan Genel Müdürlerin işten uzaklaştırılması ve Danıştay kararlarının uygulanmaması 
şeklindeki ilk hukuk dışı davranışlarını, Meclisin basılması olayı izle- 


— miştir. Bugün ise AP. iktidarı Ana- 


yasa çizgisinin çok daha gerilerine 
düşmüş bulunuyor. Meclis içinde ve 
dışında sosyalist muhalefeti tasfiye 
etmek için kaba kuvvete başvuran 
AP. iktidarının gerekirse irticai bir 
kara ilâli bile tahrikten çekinme- 
'yeceği İstanbul'daki şahlanış (!) mitinginden sonra apaçık ortaya cikmıştır. Sayın Demirel ve arkadaşları Yunanistanda Amerikancı albayların yaptığını, yeni seçim kanunu 
gibi haksız kanunlar yoluyla başarmak, başaramadıkları takdirde Endonezyodakine benzer bir katliamı 
denemek hevesinde görünmektedirler. Sayın Başbakanın bundan bir 
süre önce, halkı silâhlanmaya davet 
ettiği henüz hafızalardan silinmemiştir. 

Son zamanlarda irtica cüretini bu derece arttırması, açıktan açığa kelle istemesi ve şeriat devleti 
kurulmasını öngören, şeriatçı Anayasa taslakları o yayınlanması, gizli 
cemiyetler kurulması, ancak AP. iktidarının suçlu o müsamahası, hatta 
teşvikiyle olabilecek işlerdir. Anayasanın 19, maddesinin ve Ceza Kanunumuzun suç saydığı bu hareketleri, Sayın Başbakan vicdan hürriyeti olarak göstermektedir. İrtica 
hükümetçe korunduğu, kanunların 
harekete geçirilmemesinden de anlaşılmaktadır. Besleme basında solcuların, sosyalistlerin, katlini teşvik 
eden yazılar hakkında kovuşturma 
açıldığını duymadık; dar - ağaçları 
kurulacağını haber veren, kelle isteyen şaklanış (!) mitingçilerinin kanunun pençesine teslim edildikleri- 


TİP haberleri 


Ankara Yenimahalle İlçe Kongresi'ne, Türkiye İşçi 
Başkanı Mehmet Ali AYBAR da katılmış ve bir konuşma yapmıştır. 
Aybar'ın konuşması, özetle şöyledir : 


ni de işitmedik. Tersine bu mitingi 
AP. nin düzenlediğine dair ortada 
inkâr edilmez deliiler vardır. Netekim kanunları harekete geçirmek 
şöyle dursun, Sayın Başbakan Meclis kürsüsünden, kanuni miting yapan sosyalist gençleri tehdit etmiş; 
ve AP. Genel Başkan vekili Sayın 
Asalda, Anayasanın tanıdığı bir 
hakkı kullanarak sokak gösterileri 
yapanlara karşı zor kullanılacağını 
söylemiştir. Sosyalist gençlerin Meclisteki kaba kuvvet gösterilerini 
protesto için düzenledikleri Ankara 
mitingine, AP. nin kiraladığı eli sopalh adamların saldırdığı; keza Altındağ'daki TİP. sergisine gene AP. 
lilerin saldırdığı birer vakıadır, inkâr edilemiyecek olaylardır. 

Hal böyle iken Sayın Başbakan 
Anadolu Ajansına zorbalığa ve yer 
altı faaliyetlerine karşı olduğunu, 
demokrasiden hukuk devletinden 
yana bulunduğunu söylemek cüretini göstermiştir. Bu davranışı Sayın 
Başbakanın, yeni değildir. AP. yöneticileri partilerini kurdukları günden beri olduklarından başka türlü 

meyi, göründüklerinden başka 
olmayı şiar edinmişlerdir : 


türlü 


Anayasaya karşıdırlar, Anayasaya 
bağlı olduklarını söylerler; ağalar- 
dan kompradorlardan yanadırlar, 


halktan yana görünmeye 
ederler. Amerikancıdırlar, 
çü olduklarını söylerler. 

Bundan dolayı demokrasiyi, halkı aldatarak veya parayla oy toplayarak «sandık» oyunları yapma hüneri sananların, halkın uyanışı karşısında ve mızrak artık çuvala sığmadığı halde, gerçeğin tam tersi 
olan bu gibi demeçlerle, Anayasaya 
paydos deme hazırlıklarını gizleme- 
Ze, örtmeye çalışmaları bizi şaşırtmamıştır. Ama artık bu oyun son 
derece tehlikeli olmaya başlamıştır. Bir yandan taşlı sopalı saldırılar düzenliyeceksin, irtica destekliyeceksin, Anayasayı değiştirme hazırlıkları içinde olacaksın ve sonra 
radyolarda, mağdurları zorba gibi 
göstererek zorbalara meydan verilmeyeceğini, demokrasiden yana olduğunu ilân edeceksin. Hayır! Buna kanacak kimse yoktur. Çünkü 
artık herşey gözler önünde ceryan 
etmektedir. Adalet Partisi yöneticilerinin Amerikaya bağlı, emperyalizmin ortağı ve aracısı bugünkü 
kapkaç düzenini ayakta tutabilmek 
için, demokratik hak ve özgürlükleri yok etmeğe kararlı oldukları 
görülmektedir. 

Bir karanlık dönemin eşiğinde- 


gayret 
Atatürk- 


yiz. Türkiye Cumhuriyetinin bir 
Güney Kore demokrasisi bicimini 
almaması için vatandaşlarımızın 


önümüzdeki seçimlerde bu tehlikeyi görerek oy kullanmaları şarttır. 
Bize verilecek oyları yeni secim kanunu ile kendi hanelerine kaydetme yolunu bularak iktidarda kalma- 


Partisi Genel 


yı ve Türkiye'yi Amerikanın bir ileri karakolu, petrol ve maden rezervi halinde tutmayı tasarlıyanlara, 
gün görmüş, zeki halkımız seçimlerde DUR demelidir, diyecektir. 

Sayın Demirel son demecinde : 
«Mücadele eş-t şartlar içerisinde ve 
meşru yollardan yapılmalıdır» diyor. Evet bunu söyleyeceksin; fakat 
hak etmediğin oyların üstüne oturmak için bir yeni kanun çıkart: 
caksın; devlet hazinesinden kendi 
partin için her yıl 3,5 milyon alacaksın, tabii gene kanunla; fakat 
aynı seçimlere girecek Türkiye İşçi 
Partisine bir kuruş bile verilmeyecek; üstelik mutlu azınlıktan ve 
dostlardan örtülü ödenek şeklinde 
yardımlar da göreceksin ve ayrıca 
iftiralar, düzme belgeler, taşlı sopah saldırılarla Türkiye İşçi Partisine 
oy verecekleri sindirmeğe kalkacaksın; ve de «eşit şartlarla seçime 
girdik sandıktan biz çıktık, meşru 
iktidarız» diyeceksin. Sayın Başbakanın eşit mücadele anlayışı işte 
budur. 

Bu bir kapkaç düzenidir. Kapkaçcılık sadece ekonomide belirmiyor. Kapkaçcılık toplum hayatının 
tümüne hâkimdir. Kapkaçcılık yala- 


gerekli kılmaktadır. Kapkaçcılık bi- 


lime, felsefeye, sanata karşıdır. 
Kapkaçcılık maddi manevi bütün 
değerlerin sınırsız ürü i 
sömürülebilmesi i 
desisenin, hilenin ve zorbalığın rağbette olduğu bir düzen biçiminde 
işlemektedir. Bu yalan, riya, desise 
ve soygun düzeninin tek tanrısı paradır. Para kazanmak için her yol 
mübahdır ve buna sayın Başbakan 
ve arkadaşları hürriyet içinde kalkınma adı vermektedirler; ve de parayla her kapı açılır, buna da «ka- ` 
biliyetlerin değerlenmesi» denir. 

Çilekeş ve güngörmüş halkımız 
bu oyunun oynanmasına artık izin 
vermemelidir; ve de vermeyecektir. 

AP. iktidarı vatandaşa karşı 
saygısızdır; aileye karşı saygısızdır; 
vatandaşın kültürüne, dini inançlarına, özgürlüklerine, sağlığına karşı 
saygısız ve kayıisızdır. 

Sayın Demirel demokrasiyi haksız seçim kanunu ile elde edeceği 
bir Meclis çoğunluğuna hapsetmek 
hevesindedir. Bu hevesi kursağında 
kalmalıdır ve de kalacaktır. 

Demokrasi, bir yaşantı biçimi 
olarak dört yılda bir yapılan seçimlerden ibaret değildir. Demokrasi, 
emekçi halk kütlelerinin devlet yönetiminde bilinçli ağırlıklarını devamlı olarak duyurmalarıyla gerçekleşir. Netekim Anayasamız da bu 
maksatla bir takım Temel Hak ve 
Özgürlükler kabul etmiştir. Bunlar- 


— 
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dan biri de 28. maddenin öngürdüğü «Saldırısız ve 'silâhsız toplantı 
ve gösteri» hakkıdır. Türkiye İşçi 
Partisi bu hakkını kullanmaya kararlı ve azimlidir. Elbet mitingler, 
toplantılar, yürüyüşler tertipliyerek 
vatandaşlarımıza hem gerçekleri anlatacağız, onları uyaracağız; hem de 
uyanmış bilinçlenmiş vatandaşların 
bu miting ve toplantılarda kamu 
oyunun sesini duyurmasına aracılık 
edeceğiz. 


Evet, Türkiyenin NATO'dan çıkması için mitingler yapacağız. Toprak reformu, dış ticaretin, bankacılığın, sigortacılığın devletleştirilmesi için toplantılar düzenliyeceğiz. 
Anayasanın rafa kaldırılmasına mitingler, üşlerle engel olmaya 
çalışacağız. Kimseye saldırmadan, 
kanunlara saygılı olarak yapacağımiz bu sokak gösterileriyle demokrasinin halka mal olmasında hizmet 
edeceğiz. Kısacası Anayasamıza sahip çıkacağız ve Sayın Demirel ve 
arkadaşlarının Anayasayı tahrip etmesine izin vermeyeceğiz. Oysa Sayın Demirel demokratik hakların 
en temellilerinden olan toplantı ve 
gösteri özgürlüğünü, yer altı faaliyeti olarak göstermeye kalkışmıştır. 

Mugalâta ve demogoji ile bu 
kapkaç düzeni sürdürülemiyecektir. 
Ne tehditle, ne yalan ve desise ile, 
ne de kaba kuvvetle bu soygun, bu 
ahlâksız düzeni sürdürmek mümkün değildir artık. Vatandaş uyanmaktadır, haklarına sahip çıkmaktadır. Biz onun bu uyanışını hızlandırmak için Anayasanın bize tanıdığı bütün olanakları sonuna kadar 
kullanacağız. 


“ 


Gerçekten milli cephede bulunan kuruluşlar, kuzu postuna büri 
nen ve Türkiyeyi yabancılarla O) 
taklaşa sömürenlerin hakiki hüviyetlerini ortaya koyacaklardır, Petrolümüzü, madenlerimizi yabancılara peşkeş çekenlerin, Amerikan 
lerini tesis diye yutturmaya kalkışanların ve demokratik mücadele 
tarihimizin bir Amerikan firması ko 
misyoncusunun sandıktan çıkışıyla 
başladığını iddia edenlerin milliyetçi çıkmaya kalkışmaları 
i kutsal kavramın inkârı olur ki, 


mübarek halkımız buna asla izin 
vermeyecek. 
Önümüzdeki seçimler Ameri- 


kancı kompradorlar hakimiyetine 
indirilmiş kesin bir darbe biçiminde sonuçlanmalıdır. Önümüzdeki seçimler yeni bir Türkiyenin doğmakta olduğunu isbatlamalıd'r. Güngörmüş, çilekeş halkımız yalanı, hileyi, 
desiseyi siyasi meslek haline getirmiş olanları hüsrana uğratmalıdır; 
uğratacakdır. Ve bu böylece Amerikadan kurtulmuş bir daha yabancı boyunduruğuna asla düşmeyecek, 
tam bağımsız demokratik sosyalist 
Türkivenin kurulmasına kin n, 
ne Sayın Demirel ve arkadeatarrirn, 
ne de Amerikan Emperyali 
engel olnmıyacağ 
karşı ispatlanmalıdır: ishatlanacaktır. Biz Türk sosyalistleri halkımızın zekâs'na, sağ duyusuna ve inca yaşama azmine güveniyoruz. 
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« Halk, iftiracıların 
maskesini 
indirecektir...» 


Ankara Yenimahalle İlçe Kongresi'nde hazır bulunan TİP Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Rıza Kuas, bir konuşma yapmıştır. 


Kuas, özetle şöyle konuşmuştur : 


Adalet Partisi iki buçuk yıllık iktidarında Türkiyeyi gittikçe 
ağırlaşan bir bubrana sürüklemiştir. Önümüzdeki günlerde bu 
buhran daha da artacaktır. A.P, her meselede fakir işçinin, fukara köylünün ve tüm yoksul emekçi Türk halkının aleyhinde olan 
bir icraat ve tutum içindedir. İşsizlik azalacağına alabildiğine artmış, dış ülkelere işçi ihracı devam etmiştir. Tefecilik, vurgunculuk fakir ve fukarayı sömürmektedir. Bir yandan asgari ücretler 
yerinde sayarken, öte yandan iş kanunu işçilerin aleyhine patronların lehine bir duruma getirilmiştir. Toprak işçilerinin hasretle 
beklediği tarım iş kanunu halâ çıkartılamamıştır. 

Tekel Bakanı tütün ve fındık piyasalarında fakir köylülerin 
aleyhine vürgüncü vè fëfécilërin lehinevolan” fiatlar öne sürmüştür. Tekel işçileriyle imzaladığı toplu sözleşmelerde bu işçi kütlesini mağdur etmiştir. 

Milli Eğitim Bakanı ise milliyetçi ve vatansever öğretmenleri 
Oradan oiasa sürmekle kalmamış tam bir öğretmen kıyımı yolunu 
tutmuştur. 


Ulaştırma Bakanı DDY, PTT ve bu Bakanlığa bağlı bütün iş 
yerlerinde çalışanların aleyhinde bir tutum içindedir. 

Çalışma Bakanlığı ise patronların istek ve arzularına uygun 
toplu sözleşmeler ayarlamakla meşguldür. Bu Bakanlığın tam bir 
uydusu haline gelmiş bulunan Türk - İş binası işveren ve hükümet yetkililerinin buluşma yeri halini almıştır. Bu bina Türk işçisinin kaklarının korunduğu bir yer olmaktan çıkmış bu hakların işveren.ere satışının yapıldığı bir yer halini almıştır. 
leri Bakanlığı kanuni toplantı ve kongrelerin basılması, 
sopalı saldırıların yapılması için kullanılan bir teşkilât halitirilmiştir. Demokratik hak ve hürriyetlerin savunucuları 
kle bu bakanlıktan ve başında bulunan Bakandan şikayet- 


n Bakanlıkları gözden geçirdiğimizde hepsinin 
memleket meselelerini ve halkımızın gerçek ihtiyaçlarını bir kenara ittiğini; sadece bir avuç mutlu azınlık olan toprak ağaları ve 
patronların yararına bir tutum içinde olduklarım açıkca görürüz. 
Anayasa karşısında bir suç teşkil eden bu davranışlarını örtmek 
için demeç üzerine demeç vermeleri; hak ve hürriyetlerden bahsetmeleri boşunadır. Sözlerinin çoğu yalan ve iftiradır, Emekçi halka yapılan bu ihanetleri ortaya ç katan Türkiye İşçi Partisine uydurma ve düzmece vesikalarla saldırmaktadırlar. Hükümet sorumlularının bu derece sorumsuzca bir davranış içine düşmelerinin 
asıl nedeni bu kapkaccı düzenin iflas etmiş olmasından ileri gelmektedir. Bütün iftiralar, saldırılar, çırpınmalar bundandır. Yalanla, iftirayla, uydurma belgelerle devlet yöneticisi olmak çok gerilerde kalmıştır. Artık Türk emekçi halkı bütün gerçekleri görme- 
ye başlamıştır. Zamanı geldiğinde bu iftiracıların maskelerini indirecek ve onların hakiki yüzlerini ortaya koyacaktır. 

Türk emekçi halkı kendi hakiki temsilcilerini iş başına getirmek azminde ve kararındadır. Ve bunu mutlaka başaracaktır. 
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Gi dme ei 


TiP yardım bekliyor 


i Kardeşlerim, 
Partimiz büyüyüp güçlendikçe, yüzlerce yıl Türk halkım sömüre, eze, horlıya 
saltanat sürmüş smıfların siyasi temsilcileri, iftira ve tezvirleri, taşlı sopalı sa'dırı- 


ları artırmaktadırlar. 

Meclis içinde ve dışında, Türkiye İşçi Partisine karşı İçişleri Bakanı'nın yönelttiği 

tertip ve saldırılar devam ederken, sonüçları son derece önemli yeni bir imtihandan 

Mahalli seçimlerle, 28 ilde yapılacak olan kısmi Senato ve Milletvekili 
ara seçimleri, demokratik Anayasa düzenine Karşı AP iktidar.nca trtip'enen suikastı 
neticesiz bırakmamızda önemli. bir merhale olacaktır. 

Haziran seçimleri, önümüzdeki büyük seçimlerin bir genel provası niteliğini taşımaktadır. AP iktidarı, bu haksız ve anti-demokratik yeni Seçim Kanunu ile Senato 
seçimlerinde sağlayacak olursa, bu, kendisine derhal büyük seçimlere gitmek cesaretini verecek ve böylece memieket kaderine dört yıl daha hükmetmek olanağına sahip olacaktır. 

Gerçekten Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi teşebbüsüne paralel olarak, Anayasa'nın sosyalizme kapalı olduğu yolundaki demeçler, Türkiye İşçi Partisi'nin gayri- 
milli bir parti olduğu yolundaki küstahlıklar ve bunlara paralel olarak tertiplenen 
şahlanış mitingleri ve taşlı sopalı saldırılar, Amerikan emperyalizmi ile içli dışlı 
olanların, memleket kaderini tekellerinde tutmaya devam etmek için, önümüzdeki 
seçimlerde hak etmedikleri oylarla tek başlarına iktidarda kalmak hevesinde olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. 

Türkiye'yi bir Güney Kore demokrasisine çevirecek olan bu plânın gerçekleşememesi için, var gücümüzle, büyük tehlikeyi halka anlatmamız şarttır. Türkiye'de 
Anayasa ve onun öngördüğü, sosyalizme açık demokratik düzen mutlaka yaşamalıdır. Bu ise, halk yığınlarının, önümüzdeki seçimlerden başlayarak, büyük seçimlerde AP'ye «HAYIR» demesine bağlıdır. AP'ye HAYIR denmeli, AP tek başına hükümet kuramamalıdır ki; Amerikan emperyalizminin boyunduruğundan kur.ulmak yolundaki mücadele güçlensin ve demokrasiye hazırlaann suikastı boşa çıkarmak 
mümkün olsun. 


Seçim kampanyası çok çetin şartlar altında geçecektir. 

Kampanya boyunca, toplantılarımıza saldırılar yapılacağı gözönünde tutularak, ; 
buna göre hazırlanmamız gerekiyor. AP örgütleri, eli sopalı zorbaları üzerimize saldırtacak, halkı yıldırmaya çalışacaktır. Bundan dolayı,l ve ilçe kademelerinde görevli olan kardeşlerimizin, toplantı süresince selâmetini sağlayacak emniyet tertibatını 
almaları, zorbaların saldırılarını tesirsiz kılacak ve Anayasa'yı savunacak görevli 
ekipleri kurmaları gerekmektedir. Ayrıca saldırı hazırlıklarını önceden haber alarak, emniyet kuvvetleri dilekçe ile göreve davet edilmelidir. Zorbalar teşhis edilerek, 
savcılıklara başvurulmalı, haklarında dava açtırılmalıdır. Hangi kanun maddelerinden yararlanılacağı bir ek genelge ile örgütlere bildirilecektir. Partimiz çok daha 
güçsüz olduğu günlerde bu gibi saldırılara başarıyla göğüs germiştir. Saldırgan güçleri tesirsiz hale getirmesi artık çok daha kolaydır. Fakat, rami ve tedbirli olmak 
gerekiyor. 

Anayasa teminatı altında olan haklarımızın kaba kuvvetle çiğnenip yok edilmesine izin vermeyeceğ z. Başbakan ve arkadaşları, her vesileyle kanun kâk m'yetinden 
söz açmaktadır'ar. Oysa bütün bu saldırıların altında, AP'nin bulunduğu bilinmektedir. Tâ İstanbul'da, Beyaz Saray saldırısından beri bu gibi zorba'ıkları, AP örgütlerince tertiplenip yöneti!miştir. Başbakan ve arkadaşlarının kuzu postuna bürünmeleri, kimseyi aldatamaz. Bunlar, faşizmin denenmiş yöntemleridir. Bunlarla ne 
emekçi halkımızın uyanışı durdurulabilir, ne de partili kardeşlerimiz, görevlerinden 
döndürülebilir. Partimiz bu tarihi görevin üstesinden gelecek manevi güce sahiptir. 
Partili kardeşlerimiz, bilinçli, azimli ve yüreklidirler. 

Bir başka noktayı da bu vesileyle hatırlatmak isterim: Partimiz, giderlerini, 
üyelerinin ve taraftarlarının aidat ve bağışlarıyla karşılamaktadır. Bununla beraber, 
seçimlere gidildiği şu günlerde seçimlerin gerektirdiği olağanüstü masrafları karşı- 


lamak için bu konuda geniş ölcüde bir bağış kampanyası açılması zorunlu görülmüştür. Her partili ve partimizin her taraftar, olanaklarını son kuruşuna kadar ha 
geçirmelidir. Genel saymanlığımızın ek yazısında mâli kaynaklarımızın 
ve bağlılığın ilk maddi öl 
çinde bulunduğumuz zor koşullarda partiyi ayakta tutmanın ve seçimlerde başarılı 
sağlamanın yolu, mâli kaynakları gürleştirmekten geetiği için, bilinçli partili olmak, 
ancak aidatını muntazam ödemek, bağışta bulunmakla ve bağış toplamakla mümkündür. 
Ayni çağırıyı parti taraftarlarına da yapıyoruz. Siz ki, Türkiye'nin kurtulu- 
e bhAa kirtlajanu Türkiye İşci Partisi'nin çizdiği yolda görenlerteki partilerin Devlet hazinesinden, kompradorların cömert bağışlarından ve 
daha başka kaynaklardan yararlandıklarını gözönünde tutarak, partimize paraca 
yardım etmeyi ve yardım top'amayı vazife sayacağınızdan şüphe etmiyorum. 
Hepinize sevgiler, saygılar. 


ete 


Mehmet Ali AYBAR 


(Devamı Sayfa 11'de) 
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SEÇİM GENELGELERİ 


Bütün İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
Başkanlıklarına 

Türk emekçi halkının biricik umudu olan 
Türkiye İşçi Partisi, binlerce üyesinin şevkli 
ve inanlı çabalarıyla kısa zamanda güçlü bir 
örgüt haline gelmiştir. Partimizin iktidar yolunu aşmasında, emekçi halkımızın gönlünde 
daha köklü ve daha yaygın bir yer almasında, 
seçimler son derece önemli birer fırsattır. Bu 
bakımdan Partimizin güçlü örgütüyle seçim 
fırsatlarını emekçi halkımızın yararı doğrultusunda değerlendirmesi gerekmektedir. Onun 
için Merkez Yürütme Kurulumuz, Haziran 
ayında yapılacak Mahalli Seçimlere, Kısmi 


Senato Seçimlerine ve Milletvekili Ara Seçim- ` 


lerine her yerde girmeğe karar vermiştir. 
Bütün İl ve İlçe Yönetim Kurullarımızın 
bilinçle, inanla ve örnek teşkil edecek bir çabayla seçim faaliyetlerine biran önce başlamaları gerekmektedir. Önümüzdeki 
ayı seçimlerinde 
büyük başarılar 


Haziran 
bütün İl, İlçe ve Köylerde, 
sağlayacağımıza inanıyoruz. 
Elde edeceğimiz başarılar, emekçi halkımızın, 
mutluluğu, ülkemizde demokratik hayatın kökleşmesi ve memleketimizin tam bir bağımsızlığa kavuşması yolunda çok etkin sonuçlar getirecektir. Ayrıca bu başarılarımız, bundan 
sonraki başarılarımızın da temel şartını teşkil 
edecektir. 

Bu genelgenin Yönetim Kurulumuzun ilk 
toplantısında gündem maddesi haline getirilerek etraflıca görüşülmesi ve seçim çalışmaları 
için görev taksimi yapılması gereklidir. 

1 — Partimizin Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adayları, kanunlar, parti tüzüğü ve gönderilecek Yönetmelik 
hükümleri uyarınca demokratik usüller çerçevesinde tesbit edilecektir. 

2 — Adayların tesbiti için her İlçe kademesinde bir ön seçim yapılacaktır. İlçe Yönetim Kurulları, ön seçimi yönetmekle görevlidirler. 

3 — Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi adaylarını tesbit için, o Belediye hududu 
içinde ikamet eden bütün partili üyeler ön seçimde seçmendirler. 

4 — İl Genel Meclisi adaylarının tesbitinde ise, o ilçe hudutları içinde Partiye kayıtlı bütün üyeler, ön seçime seçmen olarak katılırlar. 

5 — Bütün İlçe Yönetim Kurullarının, 
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel 
Meclisi ön seçimine katılmak isteyecek aday 
adaylarının müracaatını sağlamak için, bütün 
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partili üyelere derhal çağrıda bulunması gerekmektedir. Ön seçime katılmak isteyen aday 
adayları, müracaatlarını yazılı olarak İlçe Yönetim Kurullarına yapacaklardır. 

6 — Yoklamaya girecek aday adaylarının, 
yoklama yapılacak seçim çevresi İlçe Yönetim 
Kurulunca tanzim edilecektir. Partimizin karakteri göz önünde tutularak bu listede, işçi 
ve işçi olmayanlar ayrı ayrı sütunda gösterilecektir. Ve İlçe Yönetim Kurulları, üç kişilik 
bir sandık kurulu teşkil edeceklerdir. 

7 — İlçe Yönetim Kurullarının, bulundukları ilçenin Belediye Meclisi üye adedini ve İl 
Genel Meclisi üye adedini, bir an önce kesin 
şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü gerek Belediye Meclisi ve gerek İl Genel Meclisi 
üye sayısının iki mislinin aday olarak gösterilmesi kanuni bir mecburiyettir. Bu miktarın 
yarısı asil ve yarısı da yedek olarak tesbit 
edilecektir. Bütün İl ve İlçe Yönetim Kurulları, bu husus üzerinde önemle durmalıdırlar. 

8 — Belediye Başkan adayları için, Belediye sınırları dahilinde 6 ay ikamet etmiş olmak şartı yoktur. Fakat Belediye Meclisi 
adayları konusunda ise, seçim başlangıcından 
önce en az 6 aydan beri o şehir sınırları dahilinde oturmuş'olmak;-kanuni bir mecburiyettir İl Genel Meclisi üyesi olabilmek için de, 
en az 6 aydan beri, il sınırları dahilinde ikamet etmiş olmak zorunludur. Bütün İl ve İl 
çe Yönetim Kurullarımızın, İl Genel Mecli: 
seçimine katılmaları üzerinde önemle durmaları mecburiyeti vardır. 

Ön seçime katılacak aday adaylarında 
Partimizce aranacak diğer şartlar, sizlere gön- 


| derilecek Yönetmelikte ayrıntılı şekilde tesbit 


edilmiştir. 

9 — Bütün İl ve İlçe Yönetim Kurulları, 
mahalle ve özellikle köy muhtarlarının ve 
bunların ihtiyar heyetlerinin seçimlerine, çok 
önem vermeleri o gerekmektedir. İdari mekanizmasının en alt kademesini teşkil eden bu 
yerler, mahalle ve bilhassa köy. çerçevesinde 
çok etkin bir rol oynamaktadır. Onun için 
Partimizin, kendi üyelerini bu seçimlerde 
aday olmaya ve oy vermeye teşvik etmesi hususu, bugünkü Türkiye koşulları içerisinde 
büyük bir önem taşımaktadır. 

10 — Mahalli özellikler dolayısiyle, Parti 
olarak karşılaşacağımız güçlükleri ayrıntılı 
bir şekilde Genel Merkezimize bildiriniz. 

11 — Kısmi Senato seçimleri ve Milletvecim seçmenleri, o seçim çerçevesinde Partimikili ara seçimlerinin yapılacağı illerde ön seze kayıtlı bü üyelerden teşekkül eder. İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlıklarına sunulacak seçmen listelerinin hazırlanmasında bu hususun 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

12 — İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarının 
Partimize gönderdikleri yazılara, kanuni müddetleri aşmadan, derhal cevap verilmesi mecburiyeti vardır. Bu husus üzerinde önemle 
durulmalıdır. 

13 — Bütün İl Yönetim Kurulları, seçimle ilgili kanunların, Parti Tü 
maddelerinin, Partimiz seçim Yönetmelikleri- 
nin ve Genel Merkezce gönderilen Genelgelerin, İlçe kademelerimiz tarafından gereğiyle 
yerine getirilip getirilmediği hususunu takip 
etmeleri ve bu alanda İlçelere gereken bilgi 
yardımında bulunmaları gereklidir. 

14 — Türkiye İşçi Partisi, emekçi halkımızın yegane örgütüdür. Bu bakımdan emekçi halkımız, gayet haklı olarak, umudunu Par- 

* timize bağlamıştır. 

Yüklendiğimiz bu tarihi Bram ani bilinci içinde, bütün partili kardeşlerimizin 
inançlı ve şevkli bir çaba ile önümüzdeki seçimleri başarıyla sonuçlandıracaklarına inanıyoruz. 


Minnetullah Haydaroğlu 
Genel Sekreter Yardımcısı 
G E -N-E LoG E; 24 

1 — İliniz çevresinde yapılacak Senato seçimlerinin ön seçimi 21 Nisan 1968 Pazar günü yapılacaktır. 

2 — Bütün Partili 
seçmendir. 

3 — Ön seçim kütüklerini düzenlemek 
için derhal ilçe seçim kuruluna müracaat ederek iki nüsha örnek liste alınız. 

4 — Dolduracağınız ön seçim listelerinin 
dört nüsha olarak en geç 31 Mart 1968 Pazar 
akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlığına 
verilmesi zorunludur. 

5 — İlçelerde ön seçim kütüklerinin hazırlanarak ilçe seçim kurullarına zamanında 
verilmesi il yönetim kurulları tarafından takip edilecektir. Bu görevin zamanında yapıldığı hususu Genel Merkeze bildirilecektir. 

Saygılarımla, 


üyeler ön seçimlerde 


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 
GENEL MERKEZ SEÇİM 
KOMİTESİ BAŞKANI 
Tarık Ziya EKİNCİ 
GLE N E-E G -E:- 25 
İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkanlıklarına; 
1 — 2 Haziran 1968 günü yapılacak olan 
C. Senatosu kısmi seçimlerinde ilinizde de Ç. 
Senatosu üyeliği seçimleri yapılacaktır. 


TİP haberleri 


ön seçimler 21 Nisan 1968 Pazar günü ilçe seçim kurulları nezaretinde yapılacaktır. 

3 — Partimizden C. Senatosu üyeliği için 
aday olmak isteyen 40 yaşını bitirmiş kanuni 
sakıncası olmayan Üniversite ve yüksek okul 
mezunlarının ilişikte gönderdiğimiz aday istek 
kâğıtlarından iki nüshasını doldurup imzalamaları gereklidir. İki nüsha halinde doldurulan bu aday istek kâğıtlarından biri İl merkezinde saklanacak, diğeri en keç 5 Nisan 1968 
günü Genel Merkezde bulunacak şekilde postalanacaktır. 

4 — Diyarbakır, Adana, Çorum, İstanbul ve Urfa illerinde milletvekili ara seçimleri yapılacaktır. . Milletvekili aday adaylığına 
istekli olmak için okur yazar olmak, 30 yaşını 
bitirmiş olmak ve diğer kanuni nitelikleri haiz 
olma kyeterlidir. 

Milletvekilliği adaylığına istekli olanları- 
nın da ayni aday istek kâğıtlarından iki nüsha 
doldurup imzalıyarak bir nüshasını en geç 5 
Nisan 1968 günü Genel Merkezde bulunacak 
şekilde postalamaları gereklidir. 

5 — Milletvekilliğine aday adayı olmak 
isteyenler, aday istek kâğıdının başlığındaki 
C. Senatosu ibaresini çizeceklerdir. 

6 — A) C. Senatosu üyeliği kısmi seçimleri veya Milletvekilliği ara seçimlerinin yapılacağı il seçim çevresinde Partimizin bir tek 
ilçede - teşkilâtının bulunması seçime girmek 
için yeterlidir. (Örneğin: Çorum, Çankırı, 
Kastamonu, Bitlis, Kırşehir ve Nevşehir illerinde yalnız birer ilçede Parti kuruluşu vardır; 
ve bu illerde Partimiz seçime girecektir.) 

Bu ilçelerimiz de ön seçimleri açıklayan 
önceki genelgemiz uyarınca ön seçimlere katılacaklardır. 

B) Parti teşkilâtının en az bir ilçede bulunduğu bir il seçim çevresinde seçime girebilmek için, o ilçede ön seçim seçmen kütüklerinin en geç 31 Mart 1968 Pazar günü bir 
alındı belgesi — karşılığında ilçe seçim kurulu 
başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. 

7 — İl ve ilçe yönetim kurulları kendi 
çevrelerinde aday adayı olmak isteyenlere 
çağrıda bulunacaklardır. 

8 — Müracaat eden aday adaylarına doldurtulmak için aday istek kâğıtlarından yeter 
miktarda bu genelge ile birlikte il ve ilçe başkanlıklarına gönderilmiştir. 

Başarılar dilerim, saygılarımla, 


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 
GENEL MERKEZ 
SEÇİM KOMİTESİ Bşk. 


Tarık Ziya EKİNCİ 


1) Anayasanın 84 üncü maddesi «Meclislerin Başkanlık Divanlar, o Meclisteki siyasi Parti gruplarının 
kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlıyacak 
şekilde kurulur.» denmektedir. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı kurulurken Anayasanın bu açık hükmüne uyulmadığı için Türkiye İşçi 
Partisi Meclis Grubu Anayasa Mahkemesinde bu konu 
ile ilgili olarak iptal davası açmış ve Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararla Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının Anayasaya uygun olarak kurulmadığını kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla Anayasaya uygun olarak kurulmadığı 
Anayasa Mahkemesinin kararı ile ortaya çıkan Başkanlık Divanının başkanlık ettiği Meclis oturumlarında çıkarılan bu kanunun bu sebeble iptali gerekir. 

2) İPTALİ İSTENİLEN KANUNUN GENSORU 
ÖNERGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN BİR OTU- 
RUMDA GÖRÜŞÜLÜP KABUL EDİLMİŞ OLMASI: 

Anayasanın 89 uncu maddesi gensoru önergelerinin 
verildikten sonraki ilk ( birleşimde görüşülmesini amir 
bulunmaktadır. Bu Kanunun görüşülmesinden bir gün 
önce ve aynı gün muhtelif Parti grupların amensup milletvekilleri tarafından verilen gensoru önergeleri mevcut bulunmasına rağmen gensoru önergelerinin görüşülmesine geçilmemiş ve Anayasanın 89 uncu maddesine 
aykırı olarak Seçim Kanunlarını tadil eden bu kanunun 
görüşülmesine geçilmiştir. Bu konuda yapılan itiraz 
nazara alınmamış ve iptalini istediğimiz Kanun ge 
önergelerinin görüşülmesi gereken bir oturumda 
gülerek kabul edilmiştir. Gensoru önergelerinin verildikten sonraki ilk birleşimde görüşülmesi bir Anayasa 
emri olduğu gibi Anayasa Komisyonu da almış olduğu 
bir kararda gensoru ( önergelerinin verildikten sonraki 
ilk birleşimde  görüşülmemesinin Anayasaya aykırı olduğunu kararlaştırmış bulunmaktadır. 

İptalini istediğimiz Kanunun Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine göre gensoru önergelerinin görüşülmesi 
gereken bir oturumda görüşülerek kabul edilmesi de bir 
iptal sebebidir. 

3) CUMHURİYET SENATOSUNCA KURULAN GE- 
ÇICİ KOMİSYON ANAYASA VE İÇTÜZÜK HÜKÜM- 
LERİNE UYGUN OLARAK KURULMAMIŞTIR : 

Öte yandan Millet Meclisinden çıkan Kanun tasarısını görüşmek için kurulan ve Cumhuriyet Senatosuna 
niyabeten görev yapacak olan geçici komisyon Anayasa 
ve İçtüzük hükümlerine uygun olarak kurulmamıştır 

Şöyleki : Geğici Komisyonda görev alacak üyelerin 
üye bulundukları o Komisyonlarca seçilmesi gerekirken 
bu usule riayet edilmemiş ve bu usul uygulanmamıştır. 
Diğer taraftan geçici komisyon görev taksimi yapmak 
ve Başkanlık Divanını seçmek için toplanmadan önce 
komisyonda görevli olan bazı üyeler istifa etmiş ve komisyondan çekilmiş oldukları halde Anayasanın 85 inci 
maddesinde gösterilen kuvvet oranlarına göre üye seçimi yapılmadan sadece Adalet Partili üyelerin katılması 
ile kanun tasarısının komisyonda görüşülmesine geçilmiş ve komisyon görüşmeleri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Yukarıda da işaret edildiği üzere kanun tasarısını 
görüşecek olan Komisyona üye seçimi İçtüzük hükümlerine uygun olarak yapılmamıştır. Diğer taraftan vaki 
istifalar üzerine bir işlem yapılmamış ve kuvvet oranlarına göre öteki parti gruplarından üye istenmemiştir. 
Bu durum Anayasanın 85 inci maddesine aykırı bulunmaktadır. 

İptalini istediğimiz kanunun Anayasanın 85 inci 
maddesine ve Meclisler İçtüzüklerine uygun olarak teşekkül ettirilmeyen bir geçici komisyonda görüşülüp 
kabul edilmesi de bir iptal sebebidir. 

4 — Esasa ilişkin iptal sebepleri: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çok partili siyasi 
hayatı demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru sayarak 
bir yandan partilerin (özellikle muhalefet partilerinin) 
varlığını iktidarın keyfi müdahalelerine karşı korurken 
bir yandan da hürriyetler rejimini tarsin maksadıyla 
«Demokratik siyasi haklar kavramıyla ilgili haklar ve 
hürriyetler» teminata bağlamıştır. Bu husus Kurucu 
Meclis Anayasa Komisyonu raporunda şöyle açıklan- 
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Seçim Kanunu'n 


maktadır : 

«.. Tasarının yeni ve temel vasıflarından birisi, 
şüphesiz, demokratik siyasi hayat kavramına açıkça yer 
vermiş olmasıdır; siyasi hayat, siyasi kuvvetlerin açık 
ve serbestçe hareket imkânını bulacakları bir ortamdır. 
Siyasi hayatın demokratik olabilmesi için, iktidarın karşısında halkın fikrini, reaksiyonlarını kısa bir deyimle 
umumi efkârı açıklıyacak, ortaya çıkaracak, kanalize 
edecek vasıta ve müesseselerin bir hürriyet iklimi içinde çalışabilmeleri; bu vasıta ve müesseseler üzerinde 
siyasi iktidarın baskısı, vesayeti veya tekelinin olmamasıdır. Bu fasıldaki siyasi o haklar önce, siyasi iktidarı 
halkın serbest rızasına, halkın muvafakatına dayanmaktadır. Siyasi haklar, bu suretle, kişi hakları bölümünde 
zikrolunan haklarla birlikte Türkiye'deki siyasi rejimi, 
kaynağını halktan alan bir umumi efkâr rejimi haline 
getirmektedir. Siyasi partilerin kuruluş, işleyişleriyle 
ilgili hükümlerle bunların ister iktidarda, ister muhalefette bulunsunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu belirlen esaslar; dernek kurma 
ve toplantı hürriyetleri, basın hürriyeti ve bilhassa siyasi haklar bu maksadı temine elverişli bir şekilde sevkedilmiştir» (T. C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi 
Cilt 2, Sayfa 7) 

Bu temel hükümleri ayrıca Anayasamızın 2. maddesi hükmü muvacehesinde değerlendirmek suretiyle Devletin sosyal ve ekonomik ödevlerini hakkıyla yerine getirebilmesi, vatandaşları, özellikle «iktisaden zayıf olan 
kişileri, bilhassa işleri bakımından başkalarına tabi olan 
işçi ve müstahdemleri, her türlü dar gelirlileri ve yoksul kimseleri himaye» etmesi için, 56. maddenin öngördüğü çok parti rejiminin, sadece partilerin birden fazla 
olması temsil ettikleri sosyal menfaatler bakımından 
tehalüf göstermeleri biçiminde anlaşılması gerektiği, yani genellikle sermayeyi temsil eden partiler karşısında 
emeği temsil eden partilerin de bulunmasının zorunlu 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 1 

Gergekten..demokrasi halkın, halk için, halk tarafından yönetimi demek olduğuna göre, Anayasamızın 2. 
maddesi gerekçesinde açıklanan «sosyal devlet» ilkesinin 
hayata geçirilmesi için, iktisaden zayıf olan, bilhassa işleri bakımından başkalarına tabi olan işçi ve müstahdem 
gibi kişilerin ve her türlü dar gelirlilerin, yani çalışan 
sınıf ve tabakaların, siyasi hayatta kendi partileri aracılığıyla aktif bir rol oynamaları gerekmektedir. Aynı 
sosyal sınıfların menfaatlerini temsil eden partilerin çoalmasıyla, Anayasamızın öngördüğü çok partili demokratik siyasi hayata kavuşulmuş olamıyacağı açıktır. Demokrasinin son tahlilde sermaye kuvvetleriyle emek 
kuvvetleri arasında ve tarihin akışıyla boyuna geniş 
halk kütlelerinden yana dönüşen bir denge rejimi oldu- 
Žu bilinen bir gerçektir. Beri yandan fikir, bilim ve 
inanç özgürlükleri açısından da, partilerin bir tek iktisadi sisteme bağlanmaları bu özgürlükleri tehlikeye düşürmekte, hattâ bunların iktidarca ortadan kaldırılmasına yol açmaktadır. Aslında totaliter rejimler sadece 
tek parti rejimi oldukları için anti - demokratik ve totaliter değildir.  Totaliter rejimler, demokratik temel 
hak ve özgürlükler tanımadıkları, yani çalışan kütlelerin devlet yönetimine | iştiraklerine izin vermedikleri, 
çalışan kütlelerin menfaatlerini savunacak müesseselerden yoksun bırakıldıkları için totaliterdirler. Demek isteriz ki, çalışan halk kütlelerinin siyasi bir kuvvet olarak toplum hayatında aktif bir rol oynamasına meydan 
vermiyen bir rejim, çok partili olsa da demokratik bir 
rejim değildir; totaliter bir rejimdir. 

Bu görüşlere paralel olarak, demokrasinin temelin- 
de toplumda ( tomurcuklanan bütün fikir akımlarının 
temsil edilmesi, bu fikir akımlarının devlet yönetimin- 
de yansıması ilkesi bulunmaktadır. Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu bu hususu; 

«Siyasi hayatın demokratik olabilmesi için, iktidarın karşısında halkın fikrini, reaksiyonlarını, kısa bir 
deyimle umumi efkârı (o açıklıyacak, ortaya çıkaracak, 
kanalize edecek vasıta ve müesseselerin bir hürriyet iklimi içinde çalışabilmeleri; bu vasıta ve müesseseler 
üzerinde siyasi iktidarın baskısı, vesayeti veya tekelinin olmamasıdır» demek Suretiyle kesinlikle belirtmiş- 


itiraz dilekçesi 


ği 

AAnaysamızın açık hükümleri ve ruhu bu merkezdeyken AP. iktidarının çoğunluğunca kabul edilen yeni Seçim Kanunu çok partili siyasi rejimin ö tahribe 
yönelmiştir. Gerçekten bu kanunun açıklanmıyan üç 
amaç güttüğü ortadadır ve herkesce bilinmektedir. Şöyle ki: n 

1 — AP. iktidarının hak etmediği, başka partilere 
verilmiş oylara tesahüp ederek tek başına iktidarda 
kalmasını sağlamak; 

2 — Anayasayı değiştirmeye yetecek bir çoğunluk 
sağlıyarak Anayasayı, iç ve dış çıkar çevrelerinin doğrultusunda bulunan ve kurulduğu günden beri Anayasanın eksiksiz tastamam uygulanması için çetin şartlarda yılmadan mücadele eden Türkiye İşçi Partisi'ni tasfiye etmek. 

Yeni seçim kanununun bu maksatla çıkarıldığı bir 
sır değildir. Esasen AP, mensupları ve sözcüleri demeçlerinde, o konuşmalarında maksatlarının yukarda işaret 
edilen üç noktada toplandığını ortaya koymuşlar, açıklamışlardır ? 

Asıl maksadın Kurucu Meclisce kabul edilen seçim 

- sistemine dönüldüğü yolundaki beyanlarla gizlenmek 
y istenmesi şüphesiz gerçeği değiştiremez. Bugünün ko- 
' «şullarında Kurucu Meclis'in getirdiği Seçim sistemine 
k dönmek bu hareketi geriye bir adım olmaktan kurtar- 
- 
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maz. Zira aradân geçen yedi yılda, toplumumuzda 1961 
de mevcut olmıyan ve sosyal muhtevası bakımından demokratik sosyalizme, milli bağımsızlığa dönük son derece hızlı ve yaygın bir gelişme vardır. Adalet Partisini tek başına iktidarda tutmaya hedef tutan yeni seçim 
kanunuyla bu gelişme baltalanma kistenmektedir. Kaldı ki, Kurucu Meclis nispi temsil sistemini kabul etmekle, iktidarın bir tek partinin tekelinde bulunmasını 
önlemek istemiştir. Yeni seçim kanunu bu bakımdan 
Kurucu Meclis'in öngördüğü seçim sistemine dönüş olarak nitelendirilemez. 
“  Bütün“bu nedenlerle “Yeni Seçim Kanununun esas 
bakımından” da Anayasaya aykırı olduğuna inanıyoruz. 

Hukuki Sebepler 

Anayasa madde 2, 55, 56, 57, 84 ve 85. Anayasa Komisyonu ve Başkanlık Divanının Anayasanın. 89 uncu 
maddesiyle ilgili kararları; 

Sübut Delilleri : 

20.3.1968 tarih ve 1036 sayılı kanunun Millet Mecli- 

*sinde, Cumhuriyet Senatosunda ve ilgili komisyonlarda 
yapılan müzakereler ve müzakere zabıtları. 

Sonuç : 

İncelemenin duruşmalı yapılarak yukarıda sözü edilen 20.3.1968 tarih ve 1036 sayılı kanunun, Anayasanın 
147 ve 149 uncu maddeleriyle 44 sayılı kanunun 20. maddesi hükmü gereğince iptaline karar verilmesini Türkiye İşçi Partisi Meclis Grubu adına saygıyla talep ve rica ederim. 23.3.1968 

Türkiye İşçi Partisi 
Millet Meclisi Grubu 
Başkanvekili 
ve 
İzmir Milletvekili 
Cemal Hakkı SELEK 
EK LAYİHA 

23.3.1968 tarihli dava dilekçemizdeki iptal nedenlerine ilişkin ek lâyihadır. 

1036 sayılı Yeni Seçim Kanunu Anayasanın 55. maddesine de aykırıdır : 

23.3.1968 tarihli dava dilekçemizde esasa ilişkin olarak belirtilen iptal nedenlerine aşağıdaki hususları da 
eklemek isteriz. Şöyle ki : 1036 sayılı yeni Seçim Kanunu, Anayasamızın 55. maddesinde yer alan seçme ve se- 

e çilme hakkına, seçimin serbestliği ve eşitliği esaslarına 
aykırıdır. 

Seçme hakkı, adaylar arasında serbestçe tercih yapma yetkisini ve seçmenin bu tercihine saygı gösterilmesini, yani seçim (sonuçlarının saptanmasında seçmence 
yapılmış tercihin mutlaka hesaba katılmasını tazammun 
eder. Seçmenin tercihini gösteren ve belirli bir aday 
partiye verilmiş oy şeklinde tecelli eden iradesi, seçim 


TİP haberleri 


işlemlerinin başından sonuna kadar niteliğini ve doğrultusunu aynen muhafaza edecek, herhangi bir müdahale- 
ye uğramayacak ve seçim sonuçlarının saptanmasında 
bu niteliği ile hesaba katılacakdır. Örneğin, seçmen A, 
B, C, aday partilerinden A'yı seçmiş ise, seçmenin oyu, 
seçim işlemlerinin sonuna kadar A olarak değerlendirilecek, A'ya verilmiş oylar asla B'ye verilmiş gibi sayılmayacaktır. Bu husus, seçme hakkının özünü meydana 
getirir. 

Keza seçilme hakkı da, adayın kendisine verilmiş 
olan, oylara sahip olmasını zorunlu kılar. A'ya verilmiş 
olan oylar üzerinde hak sahibi olan, yalnız A'dır ve 
A'dan başkası değildir. A, kendisine verilmiş olan oyların B'ye verilmişcesine ( değerlendirilmesine hukuken 
karşı koma hakkına sahiptir. Bu da seçilme hakkının 
özünü teşkil eder. 

Her hal ve kârda seçmen vatandaşın A'yı seçmek, 
dolayısıyla B ile C'yi seçmemek biçiminde tezahür eden 
iradesine müdahale edilemez. Bu irade beyanı, oy pusulasında tezahür eden öz ve doğrultusu aynen muhafaza edilerek değerlendirilir; yani seçmenin oyu A lehine kaydedilir. Bu, seçme ve seçilme hakkının doğal 
sonucudur. Seçme ve seçilme hakkına saygı ancak bu 
takdirde sağlanır, Böyle olmayıp da seçmen vatandaşın 
A'ya verdiği oy, B veya C'ye verilmiş gibi değerlendirilirse, seçme ve seçilme temel hakkının özü çiğnenmiş, 
Anayasamızın 11. maddesinde yasaklanan durum içine 
düşülmüş, yani bir hakkın özüne dokunulmuş olur. 

Oysa barajlı D'Hont sistemine dayanan 1036 sayılı 
yeni Seçim Kanunu ile meydana getirilen durum bu 
merkezdedir. Gerçekten bu seçim sistemine göre, ayni 
doğrultuda kullanılmış, fakat toplamı barajı aşamamış 
olan oylar, kullanıldıkları doğrultuda değil, seçmenin 
tercihi hilâfına olan bir doğrultuda değerlendirilmektedir. Seçmen, oy'unu A lehinde kullandığı halde seçmenin oyu, B veya C lehine değerlendirilmektedir. Böylece hem seçme, hem de seçilme haklarının özüne dokunulmaktadır. 

Yeni Seçim Kanunu, 55. maddenin öngördüğü serbestlik ve eşitlik esasları ile de bağdaştırılamaz.  Seçimin serbest olması sadece seçmenin oy kullanırken müdahalelere maruz bulunmaması demek değildir. Seçimin 
serbest olması, oy verme gününden önceki günlerde 
her türlü maddi ve manevi baskılardan azade bulunması ve özellikle kullanlan her  oy'un seçmenin iradesi 
doğrultusunda değerlendirilmesi o keyfiyetinin, kanunun 
teminatı altında bulunması demektir, Seçmen bu teminatin varlığından dolayı iradesini serbestçe kullandığı 
inancı içindedir. Seçmen vatandaşın irade beyanı, ayniyetini muhafaza ederek, serbestce, seçimin sonucu üzerinde ağırlığını o duyurmalıdır. Oysa barajı aşamıyan 
doğrultudaki oy sahiplerinin irade beyanları tercihleri 
hilafına değerlendirildiğinden, seçmenin serbestliği ihlâl 
edilmektedir. ; 

Keza ayni mülâhazalar eşitlik esası hakkında da varittir. 55. madde seçimlerin eşit oy esasına göre yapılmasını emretmektedir, Eşit oy demek, seçimin herkes 
için eşit şartlarda cereyan etmesi ve seçim sonuçlarının 
alınmasında her bir oy'un eşit değerde kabul edilmesi, 
oylara eşit muamele yapılması demektir. 

Oysa barajlı D'Hont sisteminde oylar barajı aşan 
veya aşmıyan doğrultuda bulunmalarına göre farklı 
muameleye tabi tutulmaktadır. Barajı aşan doğrultudaki oylar geçerli sayılmakta, barajı aşamıyan doğrultudaki oylar ise geçerli sayılmamakla kalmayıp nitelik 
değişikliğine tabi tutularak A'ya verilmiş oylardan B 
veya C istifade ettirilmektedir. Neticede geniş seçmen 
kütlelerinin iradesi saygısızca çiğnenerek, bunların iradesi hilâfına bir değerlendirmeye gidilmektedir. Kanun 
açıkça oy gasbına vesile olmaktadır ki, Anâyasa ve Temel Hukuk Prensipleri hiçe sayılmadıkça böyle bir netice tervic edilemez. ğ 

Bundan başka eşit oy ilkesi, kullanılan oylarla, seçilen milletvekili ve senatör sayısı arasında adil bir 
oran bulunmasını zorunlu kılar. A, kullanılan oyların 
*/420 sini, B, %45 ni, C de 935 ni almış ise, Parlemen- 

(Devamı Sayfa 16'da) 
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MAHKEME ELİYLE ALDIĞIMIZ TEKZİP 


Parti İçi Özgürlüğün Savunuculuğundan Ötürü 


Onüç Üye Cezalandırıldı 


T İ.P. içinde demokratik bir 
ortam tesisine çalıştıkları 
ve birkaç yöneticinin kişisel 
diktalarına karşı çıktıkları için 
Merkez Haysiyet Divanınca cezalandırılan üyelerin Partiyi 
bölmek, Amerikan emperyalizmine ve burjuvaziye alet olmakla itham edilmeleri, Parti 
içindeki karanlık tutumun devam ettiğini (göstermektedir. 
TİP haberleri dergisinin 1.Ocak 
1968 tarih ve 4 sayılı nüshasındaki yazıyı hazırlayanların, 13 
üyenin haysiyet divanına sevk 
istemini bilmemeleri olanaksızistemde sadece parti disiplini- 
ne aykırı bir hizipleşmeden 
bahsedilmektedir. Sevk istemiyle bağlı olan Merkez Haysiyet 
Divanının, kararlarını emperyalizmine ve burjuvaziye alet 
olmak ithamından sonra, sevk 
istemi açıklanmaksızın, Haysiyet Divanının sevk isteminde 
ileri sürülen iddiaları sabit gördüğü ve suçun varlığına kesin 
kanaat getirerek onüç üyeyi 
cezalandırmış bulunduğu ifade 
edilmektedir. Bu suretle de 
sevk isteminde onüçlerin partiyi bölmek, emperyalizme ve 
burjuvaziye alet olmakla itham 
edildiği kanısı uyandırılmak istenmektedir. Bu bilerek tertiplenmiş bir oyundur. Böyle 
oyunlar ve suçlamalar, suçlayanların kendilerini pek de rahat ve haklı hissetmediklerinin 
belirtisidir. Kaldı ki sevk istemindeki ithamları, haysiyet divanındaki savunlarımızla tamamen çürütmüş ve ithamın altında yatan gerçek nedenleri 
açıklamıştık. TİP haberlerini 
hazırlıyanların cesaretleri varsa sevk istemiyle birlikte sa- 


TİP haberleri 


vunmalarımızı da yayınlarlar 
ve gerçekler ortaya çıkar. 

TİP. nin kurulduğu günden 
bu yana saldırılara uğradığı 
doğrudur. Bu saldırıların bundan böyle devam edeceği de 
doğrudur. Ama buna karşı koymanın yolu, bütün saldırılara 
göğüs germiş, partisi için hertürlü fedakârlığa katlanmış kişilerin, eleştiri hakkı ve parti 
içi demokrasiden yana çıktıkları için, çirkin iftiralara hedef 
tutularak partiden ihracı değildir. Asıl bu gibi davranışlar 
partinin (o bölünmesine, zayıf 
düşmesine, militanların şevklerinin kırılmasına yol açar ve 
son tahlilde, emperyalizme ve 
burjuzaviye alet olmak anlamına gelir. 

Bahis konusu yazıda olduğu 
gibi, parti içindeki huzursuzluğu Amerikan emperyalistleri- 
nin bir taktiği gibi göstermek, 
asıl nedeni gizlemek için başvurulan bir tertiptir. Asıl 'neden, birkaç yöneticinin, etraflarında küçük hesapları tahrik 
ederek, otoriter eğilimlerini 
tatmin etmek ve sorumsuz davranışlarını devam ettirmek istemeleridir. Bu tutumun sonucu olarak Malatya kongresinde 
haklı tenkitlerim suç sayılmış- 


tır. Bu kongrede kullandığım 
oy suç sayılmıştır. Adana il 
başkanı olarak il kongresinde 


okuduğum ve kongrece tasvip 
edilen il yönetim kurulu raporunun, parti içi birlikten, eleştirinin faydalarından ve otoritarizmden sakınılması gerektiğinden bahseden kısımları suç 
sayılmıştır. Malatyada bir dele- 
ge olarak en tabii hakkımı kullanmam, tüzük tadil teklifine 


imza koymam suç sayılmıştır. 
İşte burjuvazinin ve emperyalizmin aleti olmakla suçlanmamın nedenleri bunlardır. 

İki seçim dönemi boyunca 
'TİP. nin Adana il başkanlığını 
yaptım. Eleştiri hakkımı kullanıncaya kadar da yöneticilerin güvenlerine, övgülerine ve 
tebriklerine muhatap oldum. 
Benim için önemli olan bunlar 
değildir. Hatta kişi olarak partiden ihracım da önemli değildir. Önemli olan emekçi halkın, 
güvenine lâyık bir partinin önderliği altında emperyalizmin 
ve kapitalizmin oboyunduruğundan kurtulmasıdır. Değer 
hükümleri sözlere göre değil, 
eyleme göre verilmelidir. Bir 
sosyalist için, partisinin gerçek 
anlamda devrimci o çizgide tutulması ve bu uğurda mücadele, sosyalizm için verilen savaşın en önemli bölümlerinden 
biridir. Bunu yapabilmek için 
de hertürlü kişisel çıkar duygusundan sıyrılmak ve hiç kimseden korkmamak gerekir. 

Kişi olarak, TİP. ne girdiğim 
iiçn sosya'ist olmadım, sosyalist 
olduğum için TİP. ne girdim. 
Yirmibeş yıllık devrimci geçmişim vardır. Günün birinde, hem 
de kendi partim tarafından emperyalizme ve burjuvaziye alet 
olmakla suçlanacağım aklıma 
gelmemişti. 

Bahis konusu yazının sonunda, tam bir tekelci zihniyetle, 
bundan böyle sesini çıkaranların da başlarının ezileceği anmında bir cümle vardır. Şunu 
iyi bilmek gerekir ki, Türkiyedeki sosyalist hareket hiçkimsenin tekelinde değildir ve bu 
hareketi tekellerine almak is- 
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Mali Rapor 


(Baştarafı Sayfa 5'de) 
Xurtsever kardeşlerimiz, 
Partımiz, Genel Başkanımızın 

belirttiği politik baskılar oyanında, 
bir de mâli sıkıntı ile karşı karşı; 
bulunmaktadır. Türkiye Işçi Parti 
kurulduğundan beri, gerek karşıdan, 
gerek içinden o.sun, karşılaştığı bütün politik baskı ve tertipleri yenmeyi bildi. İster dışarda ister kendi 
içinde verdiği her mücadeleden güçlenmiş olarak çıktı. Fakat mâli sıkıntının bir türlü üstesinden gelemedik. Parti örgütümüzün içinde 
bulunduğu objektif şartlar, bu prob 
demi çözmemizi mümkün kılmamaktadır. Sermayeden yana olan partiler, hem Devletten, hem de temsil 
ettikleri çevrelerden cömertçe mâli 
destek görürlerken sermayeden bažımsız olan partimiz, bugünkü aşamasında ciddi bir mâli destekten 
yoksundur. Partimiz, bir avuç milletvekilinin aidat ve bağışı ile üye 
ve taraftarlarının mütevazi yardım- 
Jarı dışında hiç bir mâli desteğe sahip değildir. Genel (Merkez'e 1967 
yılında 15 milletvekili, 135.000 lira 
aidat, 9.458 lira bağış ödedi. Diğer 
üye, taraftar ve parti örgütümüz ise, 
53.827 lira yardımda bulundu. Başlıca yayın ve rozet satışından olmak 
üzere, diğer gelirlerimiz 16.734 lira 
soldu. 200.000 lirayı bulan bu mütevazi gelirlerle, sekiz milletvekilinin 
bina için çektiği krediden 80.000 lira 
ile 1966'dan devir alınan 26.000 lira 
borç, toplam olarak, 106 bin lira kapatıldı. Böylece, gelirin yarısı gayrimenkule ve borca gitmiş oldu. Kalan yarısı ile, partimizin, grup, gezi, 
yayın, propaganda, personel, PTT 
ve kırtasiye giderleri karşılandı. 
Önümüzdeki seçimler oy pusulası, afiş, broşür gibi yeni masraflar 
getirmektedir. 59.000 lirayı bulacağı- 

„ mı tahmin etilğimiz bu seçim giderlerini karşılamak amacıyla bir Seçim Fonu kurmuş bulunuyoruz. Bu 
fona gelirinizle orantılı olarak katılmanızı rica etmek için, bu mektubu 
sizlere gönderiyoruz. Tek tek, daha 
iyisi, çevrenizi örgütleyerek Seçim 
Fonu'na katılınız. Hâkim çevrelerin 
ve onların dış desteği Amerikan em 
peryalizminin, demokratik Anayasa 
üzerine ve onun koruyucusu Türkiye İşçi Partisi'ne karşı hazırladıkları bütün tertipleri boşa çıkarmak 
için, var gücünüzle, maddeten ve 
mânen partimize yardımcı olunuz. 

Başarılar dileriz. 

Mâli İşler Bürosu 

Türkiye İşçi Partisi'ne yardımlarınızı, aşağıdaki hesaba yatırınız : 

T.C. Ziraat Bankası 


Kızılay Şubesi, 
Hesap No : 630/87 
Yenişehir ANKARA 


mm mm e A 
yenler ergeç bizzat bu hareket 
tarafından tasfiye edileceklerdir. 
Necati Aykaş 
TİP. eski Adana il başkanı 
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Kuas'ın Feyzioğlu'na cevabı: 


Gayrı millli parti nasıl olur ? 


TİP Genel Sekreteri ve 
Grup Başkan Vekili, 
Kuas, Güven Parti: 
miştir : 


Millet Meclisi 
Ankara Milletvekili Rıza 
ne aşağıdaki cevabı ver- 


1. Alın terleriyle ezilen, horlanan, kandırılan, soyulan, sömürülen, zor belâ geçinmeye uğraşan geniş halk kütlelerinin nihayet hangi düzen yüzünden bu duruma düşürüldüğünü anlı 
maya başlaması karşısında AP'nin kapıldığı panik o kadar b 
yük olmuştur ki, iktidar partisi, önümüzdeki seçimlerde, bu küt 
lelerin gerçek ve biricik siyasi örgütü TİP'in alacağı oy oranına 
göre, Meclis'de temsil edilmemesi çarelerini araştırma zorunlu- 
Bunu duymuş, bunun için de Seçim Kanunu'nu değiştirmeye karar vermiştir. 


2. TİP'in alacağı oyların AP'nin torbasına girmesine dayanan bu karar, Demirel Hükümeti'nden yılda yarım milyon ianeyi 
hak etmek için siyasi hayatta akla hayale gelmez şantaj ve şarlatanlıklarla efendilerine yaranmak isteyen, seçimden geçmemiş 
nevzuhur bir partiyi, siyasi hayattan tüm silinmek endişesiyle o 
kadar çok telaşa düşürmüş olmalı ki, basın dilinde «şike muhalefet» olarak tanınan bu partinin, onun bunun gölgesine sığınmak için siyasi kişiliğini çoktan yitirmiş lideri, bütün partilerin 
kapısını çalarak, yeni Seçim Kanunu'nu değiştirmek gayret ve 
ricalarına düşmüştür. 


3. Bu çabanın iktidara karşı kefaretini ödemek için de, yapmaya çalıştığı partiler arası toplantıya, sanki çağrılsa bu kadar 
kişilik fukarası, bir siyaset karaborsacısının davetine icabet 
edermiş gibi, TİP'i davet etmediğini yaymaya kalkmış ve bunu 
belirli çevrelerin hoşuna gidecek Anayasa ve demokrasi dışı 
zihniyetini ortaya koyan iftira, tezvir ve küfürlerle de süsleme- 
ye itina göstermiştir. 


Bu zat, dışardaki ve içerdeki efendilerine yaranmak için, 
TİP'e gayrı milli demek küstahlığında bulunmuştur . 


4. Gayrı milli parti diye, dışa bağlı çıkar çevrelerinin dalkavukluğunu yaparak, bütün varlığını Amerikan emperyalizmiyle içli dışlı kapkaççı kapitalist düzeni sürdürmeye bağlamış teşekküllere denir. 


Gayrı milli parti diye, dışarıya bağlı iktisadi sömürüyü gözlerken saklamak için bütün halk örgütlerine Anayasa'yı çiğneye 
çiğneye küfreden kompradorluk avukatlarına denir. 


Gayrı milli parti diye, Çombe'lerin, Kao'lerin oynadığı rolü 
Türkiye'mizde benimsenmiş olanların iktidar bahşişlerine avuç 
açmış kâselisler topluluğuna denir. 


5. Bunların namustan, haysiyetten, insanlıktan, hiç değilse 
insan adı bulunan bir kartvizit taşıyacak kadar nasipleri varsa, 
kendilerinden TİP'e savurdukları iftira ve tezvirleri Anayasa 
Mahkemesi önünde ispatlamaları beklenir. 


Ama bunlar, siyasi şantaj ve şarlatanlıkla devlet adamlığını 
birbirine karıştırarak politika hayatında gıdalanacaklrını sanan 
gafillerdir. 


Ve kendi bahtsız varlıklarının çirkinliklerini Türkiye De- 


mokrasisi'nin tek sosyalist örgütü TİP'e sövmekle saklayacaklarını sanırlar. 


TİP'in bu iğrenç saldırılara Türk emekçi halkının soyulan 
ve çalınan haklarını aradığı için uğradığını en önce Türk halkı 
bilmektedir. a 


Ve Türk halkı, kendisini yalanlar ve dolanlarla kandırıp; satmaya uğraşan komprador £ kuklalarına, zamanı gelince gereken 
cevabı verecektir. 


SAA ANN 
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TİP”den haberler 


« NATO'ya hayır » 


TİP'in yürüttüğü «NATO'ya hayır...» kampanyası, 
bütün yurttaki TİP örgütleri tarafından başarıyla yürütülmektedir. 4 Nisan'da bitecek olan kampanya ile 


ilgili, NATO'nun ulusal 


çıkarlarımıza 
lirten onbinlerce broşür bastırılarak balka 


aykırılığını bedağıtılmış- 


tır. İstanbul ve İzmir İl Yönetim Kurulları tarafından 
bastırılarak dağıtılan bildirilerde, özetle şöyle denil- 


mektedir : 
İSTANBUL BİLDİRİSİ 


Katılmıştır. 

Emekçi kardeş, 

NATO ittifakına üye olan devletlerin hepsi (yalnız Türkiye hariç) 
eski - yeni birer emperyalist devlettir, Ve tarih boyunca Anayurdumuz ve halkımız, bütün geri kalmış 
ülkelerde olduğu gibi, emperyali 
min ihanetine, sömürmesine, işgal 
ne çıkardığı iç karışıklıklara, gelemeklerimize, ahlâkımıza ve kültüri 
müze karşı giriştiği saldırılara ma- 
Tuz kalmıştır. 

Günümüzde emperyalizmin en 
zalim temsilcisi olan Amerika'nın 
halkımıza ve yurdumuza kurduğu 


son boyunduruk ve ölüm tuzağı 
NATO'dur. 
NATO plânına göre Türkiye, 


savaş anında, önce atom bombasına 
ve işgale terk edilecek ve sonradan 
kurtarılmasına çalışılacak bir ileri 
karakoldur. 

Amerikalıların bir ileri karakol 

NATO'ya girdikten sonra mevcut silâh sanayiimiz gelişmediği gi 
bi bugün yok denecek duruma düşmüştür. 

NATO içinde Amerikan silâhlarıyla donatılmış olmak da bizim için 
en büyük tehlikelerden biridir. Çün 
kü, bu silâhların, bu araçların mermileri, yedek parçaları Amerika'dan 
zincire vurulmuştur. 

Amerikanın izni olmadan bu silâhları kullanamadığımızı halkımız 
Kıbrıs olaylarında yakından görmüş 
tür. 


Öte yandan Yurdumı 
kan ve NATO üsleriyle ölü 
pası haline getirilmiştir. Bu üsler Amerikan askerleriyle doldurulmuştur. 

Sözüm ona Amerika Türkiye'yi 
savunacakmış, kurtaracakmış. 

Amerika kendisini kurtarsın. 

Bizler, yabancı bir devlet tarafından savunulacak. kurtarılacak bir 
yurdun evlâtları olmadığımızı Mili 
Mücadelemizde gösterdik. Gene de 
göstereceğiz. 

NATO anlaşmalarına daysmlarak Amerikaya verilmis imtiyazlar 
sayılamıyacak kadar çoktur. 

«Biz Amerikasız yapamayız» 
venler, mutlaka yabancı 
bir devlet 
ve uşak zihniyetli. milli baya seten 
yoksun zavallılardır. Ya da Amerika ile cıkar bi yapanlardır. 

Emekçi Kardeş : 


TİP haberleri 


TÜRKİYE MUTLAKA NATO'dan 
ÇIKACAKTIR. 

Yurdumuzdaki NATO ve Amerikan üsleri mutlaka kaldırılacak ve 
bir daha da herhangi bir devletin 
üssü yurdumuzda kurulmayacak; 
bayrağı dalgalanmıyacaktır. 

Amerikalılar yurdumuzdan mutlaka kovulacaktır. 

Türkiye mutlaka tam bağımsız 
bir ülke olacaktır. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ, emek 
çi halkımızla birlikte bütün ilerici, 
yurtsever, namuslu vatandaşları, ku 
ruluşları, gençliği ve aydınları NA- 
TO'dan çıkma kampanyasına çağınr. 

NE Amerika ne Rusya, YAŞA- 
SIN BAĞIMSIZ TÜRKİYE. 

İstanbul İl Yönetim Kurulu 

Türkiye İşçi Partisi 
İZMİR BİLDİRİSİ 
«Köylü Kardeş şehirli yurttaş, 
Hangi partiden olursan ol, 
Yurdunun bağımsızlığını, Halkımutluluğunu Herşeyden üstün 


Can Savran vazife 
öldü. 


Üç gün komada kalan arkadaşımız, 31 Mari Sabzhı, saal 
16.10'da son nefesini verdi. 


28 Mart sabahı, saat 5.30'do| 
Eskişehir yolunda trafik kazası geçiren Partimiz üyesi Can 


Maden Mühendisliği (o Bölümü, 
#üncü sınıf öğrencisiydi. 
Sosyalist Fikir Klübü 
olan Can, Öğrenci Birli 
i başkanıydı. 
194#'de İstanbul'da doğmuş, 
Robert College'i bitirdikten so; 
ra, yüksek öğrenim için Ankaraya gelmişti. 


Disip'in'i, çalışkan, enerjik 


bir parti üyesiydi. 

Can'ın yakınlarına ve top- 
Tumcu dostlara başsağlığı dili-; 
yoruz. 


tutan kardeşlerimiz, Sözümüz sizleredir! 

Osmanlı Devletinin sen. yıllarını 
hatırla! Devlet gırılağına kadar vabaneıya borçlanmış. Üstüne üstlük. 


ordumuzun «yetiştirilmesi». «donatımı» Alman generalerinin kontrolu- 

na verilmişti. Ne oldu bunun sonu? 

Milletçe hiç istenmeden, 1. Citildik. 


milyonlarla gelin dul kaldı. Yurdumuz viraneye döndü. Elimizde son 
kalan topraklar: bile çok gördü bize batının emperyalistleri... Ha'â belimizi doğrultamadık. 

Bugün yine böyle, hiç istemeden 
hiç bilmeden, yeni bir harbin uçurumuna itilmemizi ister misin? 

Yurdumuzdan kalkan yabancı 
uçakların, komşu ülkeler üstünde 
uçarak, komşularımızı bize karşı 
kışkırtmalarına razı mısın? 

35.000.000 metrekare yurt toprağının, yabancı orduların elinde kalmasını kabul eder misin? 
kapışırsa, 


masına, yabancılara çıkar sağlayan 
kanunların, Amerikalı uzmanlar tarafından hazırlanmasına bütün askeri sırlarımızın: Amerikan kurmayınca öğrenilmesine göz yumar mısın? 

İcteki görüş ayrılıklarının Amerikan askerlerinin müdahalesiyle 
yok edilmesi ihtimalini, yurttaşların 
kırdırılması ihtima`ini, aziz yurdumuzun bir Vietnam haline gelmesi 
ihtimalini için Ütremeden kabul eder misin? 

ŞÜPHESİZ HAYIR!. 

Ordumuzu kendi gücümüzle donatamıyacağımızı ileri o sürüyorlar. 
Bu düşünez, kend'ne ve ha'kına güvenmeyen miskinlerin safsatasıdır. 

NATO'dan cıkmak, bu çemberden kurtulmak istiyorsak, 4 Nisan 
1968'e kadar bunu resmen bildirmemiz gerekir. 

Bu günkü hükümet bunu yapmak niyetinde değildir. 

Ama hükümeti uyarmak, NATO 
dan çıkmayı istemek bizim görevimizdir. Bu görev, yalnız kendimize 
karşı bir görev değil, Cihan Savaşında, Kurtuluş Savaşında can veren yiğitlerimizin hatırasına karşı 
bir görevdir. 

Türkiye İşci Partisi, İzmir İl Yö 
netim Kurulu olarak, sizleri, İktidarı uyarmaya, NATO'dan, bu emperyalist harp makinesinden cıkmak 
için Anayasanın elverdiği yollardan 
iktidarı zorlamaya çağırıyoruz. 

Yurtsever, gür seslerinizle Haykırmız : 

NATO'YA HAYIR.» 
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Karadeniz gezisi 


2 Haziran 1968 günü yapılacak 
kısmi Sencta ve milletvekili ara seçimleriyie Belediye seçimleriyle ilgili olarak, Türkiye İşçi Partisi teşkilâtı takviye ve örgütlenme çalışmarrı yapmak amacıyla, Karadeniz 
illerine bir gezi programı düzenle- 


miştir. 


Program, bir genelge ile, ilgili il 
ve ilçe yönetim kurulu başkanlıklarına bildirilmiştir. 


Genel Sekreter Riza o Kuas'ın 
başkanlık edeceği ekipte, Merkez 
Haysiyet Divanı Üyesi, Kars Milletvekili Adil Kurtel, Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Şaban Erik ve Kocaeli Senatörü 
Hikmet İşmen bulunacaklardır. 


Gezi Programı şöyledi 


31 Mart Pazar - Sabah Ankara’ 
dan hareket (Ankara - Sungurlu - 
Taşova), Saat 15 de Taşova'da kapalı salon toplantısı; 


1 Nisan Pazartesi — (Havza -l 
Samsun). Saat 10 - 18 de Havza'da 
17 de Samsun'da kapalı salon top; 
lantıları; 


3 Nisan Salı — (Fatsa - Pe 
şembe - Ordu) Saat 13-16 da Fal 
sa İlçe Kongresi, Saat 17 de Pe 
şembede sohbet toplantısı; 


3 Nisan Çarşamba — (Ordu 
Saat 14 de Ordu İl kongresi 


4 Nisan Perşembe — (Ebulhayır - Piraziz - Bulancak - Giresun) 


5 Nisan Cuma — (Giresun) Saat) 
13 de Giresun İl Kongresi 


6 Nisan Cumartesi (Ömerli Kö 
yü, Espiye, Görele, Eynesil, Trab. 
zon) 


7 Nisan Pazar — Saat 
Trabzon İl Kongresi 
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Öte yandan, Genel Başkan Mek 
met Ali Aybar ve Mösrkez Yürütm 
Kurulu Üyesi Prof, Sadun Aren ile 
İstanbul o Milletvekii Çetin Altan 
da, 3 Nisan Çarşamba günü ucakla 
Samsun'a gidecekler, burada Samsun İl Başkanı tarafından karşılandıktan sonra, otomobille Orduya 
geçerek, Ordu İl Kongresi'nde hazır 
bulunacaklardır. 


Aybar, Aren ve Altan, kongre 
nkara'ya döneyukardaki 


i üzere, geziye 


devam edecektir. 
ÇORUM GEZİSİ: 


Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 
ve Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadınlı ve Kocaeli Senatörü Fat 
ma Hikmet İşmen, Çorum İlçele; 
ne bir gezi düzenlemişler, Sungur- 


TİP haberleri 


E 


lu ilçesinde, seçim öncesinde gerekli temasları yaparak, ilçe örgütünü 
takviye etmişlerdir. Burada ilçe müteşebbis heyetini kuran Bahadınlı 
ve İşmen, Alaca ve Sungurlu'da 
sohbet toplantıları yapmışlardır. 
SİNOP GEZİSİ : 


TİP. Genel Sekreteri Rıza Kuas 
ve Adana Milletvekili Ali Karcı da, 
Sinop İl örgütünü kurmak üzere, 
Sinop'a gitmişler ve Gerze ve Erfelek İlçe örgütlerini kurmuşlardır. 
Böylelikle, Türkiye İşçi Partisi'nin, 
Türkiye'de tlenmediği ilçelerin 
sayısı üçe inmiştir. 


Bu arada, Nevşehir'in Gülşehir 
İlçesi de, ay içinde örgütlenerek 
faaliyete geçmiştir. 


Aybar'ın mesajları | 


Sorumlu yazı işleri müdürü bulunduğu bir dergide, Türk Ceza 
Kanunu'nun 142. maddesine aykırı 
yayın yapıldığı iddiasıyla tutuklanan, Fikir Klüpleri Federasyonu eski Başkanı İzzet Ararata, TİP, Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, aşağıdaki mesajı göndermiştir : 


«Sayın İzzet Ararat 
Ankara Cezaevi'nde tutuklu 
ANKARA 


Amerikan emperyalizminin boyunduruğundan o kurtulmamız ve 
tam bağımsızlığına kavuşarak, emek 
çi halk kütlelerinin, Anayasa temi 
natındaki haklarını, özgürlükleri; 
gerçekten kullanacakları sosyalist, 
demokratik bir Türkiye'nin kurulması için biricik səsyalist gençlik 
örgütümüz olan FKF'nin başında 
yürüttüğünüz başarılı, yürekli, yurt-. 
sever mücadelenizi, şahsınıza baskı 
yapmak suretiyle engelleyebileceklerini sananların hüsrana uğramaları mukadderdir. Baskılar, sizin gibi yürekli inanmış savaşçıları ve 
bunların yi ttüğü mücadeleyi da- 


TİP’den haberler 


Türkiye'nin dar boğazlara sürüklendiği ve AP'nin, iktidarda kalmak için iftira, tezvir, 
taşlı sopalı saldırı ve her türlu tertimere giriştiği şu dönemde Anayasa'yı ve demokrasiyi savunmak, demokratik 
Türkiye sosyalizmi fikrini için 
biricik gençlik örgütü başında arkadaşlarınıza ve Size çalışmalarınızda başarılar diler, 
hepinizin gözlerinizden © öperim, 


Mehmet Ali AYBAR» 


Kuas'ın demeci 


TİP Genel Sekreteri ve Ankara 
(Milletvekili Rıza Kuas, 28 Mart güinü verdiği bir demeçte, AP. iktida- 


rının işçi meseleleri | karşısındaki 
utumunu  yermiştir. Kuas, AP'ye 
şiddetle çattığı demecinde, özetle 


Şöyle demiştir : 


«Adalet Partisi iktidarı, iki bucuk yıllık icraatı boyunca ve bilhassa son zamanlarda, işçi - işveren 
münasebetleriyle ilgili her konuda, 
tamamen işverenlerden yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır, 
Bu tutumun en son örnekleri, toplu 
iş sözleşmesi alanında verilmektedir. AP. iktidarı, çıkardığı son İş 
Kanunu'nda da yararlanarak, toplu 
sözleşme düzenini, temsilcisi bulunduğu işverenlerden yana işletmeye 
başlamışır.» 


- Çalışma Bakanlığı görevlilerinin 
bir çok iş kollarında, toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde, 
işverenleri kayırdığını ileri sürerek 
konuşmasına devam eden Kuas, «İk 
tidar yöneticilerinin bu sakim tutumu; toplu sözleşme düzenini, açık 


ha da güçlendirir. 


Türk hâkimine güvenimizle, mücadelenizde başarılar diler, gözlerinizden öperim. 


Mehmet Ali AYBAR 


24-25 Marf'da Ankara'da yapıkir Klüpleri Federasyonu 
(FKF) Kongresi sonunda, Genel Baş 
kanlığa “secilen Doğu (Perincek'e, 
TİP. Genel Başkanı Mehmet Ali 
Aybar, aşağıdaki mesajı yollamıştr: 


«Sayın Doğu Perincek 
Fikir Klüpleri Federasyonu 
Geni Başkanı 


ANKARA 
Fikir Klüpleri Federasyonu 
Genel Başkanlığı'na seçilmiş 


olmanızdan dolayı sizi kutlarım. 


artırma ile yapılan bir ihale haline 
gelirmiş ve çalışma hayatımız içinden çıkılmaz bir duruma soku'muştur. Bu durum ayni işyeri ve işkolundaki işçilerin bölünmesine; sendika ve onlara bağlı isçilerin haklarının çiğnenmesine sebep olmaktatadır.» demiştir. 


Kuas'ın demeci şöyle bilmektedir: 


«Önümüzdeki seçimler, Türk işci sınıfının ve emekçi halkımızın, 
kendilerine oyun oynayan ve oynatanlara gereken dersi verecekleri 
güzel bir fırsat olacaktır. Emekçi 
halkımız, kendi partileri içinde toplanarak, poli bir güç halinde iktdđara gelinmediği müddetçe, bu 
oyunların oynanacağını bilmekiedir. 
Onun içindir ki kompradorların, 
ağaların və Amerikan'cı ürokratların poltik temsilcisi AP. iktidarını 
işbaşından mutlaka uzaklaştıracaktır» 
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EMEKÇİ HALKTAN PARTİSİNE 


Sayın Mehmet Ali Aybar, 
letvekili - ANKARA 

Cihan Harbi'nin başlangıç sıralarında öldürülerek sokaklarda sürüklenen Zores'in, bilahare milyonlarca insanın tâzimiyle Pantheon'a 
nakledilmiş olmasındaki teselliye 
dayanarak, memleketin talune yönelmiş tecavüze üzüntülerimi arzederim. 


Mil- 


Cevdet Karlidağ 


Türkiye İşçi Partisi Genel Merkesi 
Yenişehir - ANKARA 
Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumda, milletvekiilerinize karşı haince yapılan kanlı tecavüzü şiddetle 
protesto eder, kendilerine şifalar dileriz. 
Badenwurtemberg Türk İşçil 
Kültür ve Sosyal Yardım Derneği 


ri 


Çetin Altan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili - ANKARA di 
İnsanlık mücadelesinde yaptığı 
niz kültür savaşını metazoriyle engellemek isteyenler, hüsrana uğrayacaktır. Türk halkının sevigilisi 
kardeşim, sıhhatte olduğunuzu Cum. 
huriyet Gazetesinden öğrendim. Bi 
tün hayatınızı yakından izliyoruz. 
İnandığınız davada yaptığınız mi 
cadele, vatanperver her Türkün düsturu olmuştur. Her şeyden kuvvetlisiniz. (o Hislerimi ifadeden acizim. 
Gözlerinizden öperim. 
Necati Ceylan 


TİP Genel Merkezi eliyle Sayın 
Yunus Koçak - ANKARA 
Uğradığınız çirkin ve kaba saldırıyı protesto eder, şahsınızda, bütün demokrasi kahramanlarını tebrik ederim. 
Yusuf Cebi - ZONGULDAK 


Sayın Cevdet Sunay. 
Cumhurbaşkanı - ANKARA 
Bazı Adalet Partisi Milletvekil- 


lerinin, Türkiye İşçi Partisi Meclis 
Grubu'na, Millet Meclisi'nde vuku 
bulan vahşice tecavüzleri insan 


haklarına dayanan, demokrasi ve 
hukuk devleti ilkelerinin yok ettiği 
gibi, Anayasa'nın da tümüne aykırı 
faşistçe bir davranıştır. 

Bu konuda gereken hassasiyetin 
gösterileceğini ummakta olduğumu 
arzederim. 

Saygılarımla, 

Türkiye İşci Partisi 
Kırklareli İl Başkanı 
Ayata Beğensel 


Sayın Çetin Ağabeyim, 

TBMM'de İçişleri Bakanlığı Büt 
çesi görüşülmesi sırasında, Meclis 
grubunuzun, soysuz haydutların saldırısına uğramış olduğunu, radyo ve 
zetelerden büyük bir üzüntüyle 
enmiş bulunuyoruz. 
'Haydutların bu hareketi, son bir 


defa daha, güzel Türkiye'mizde artık 
(Amerikalılara 


düzenin 


lerimize ve kuşağımıza,  tarimizin 


TİP haberleri 


sıcak kucağı, bu günleri kat'iyetle 
ispat edecektir. 

Sizlere karşı yapılan bu kıyıcı 
olayı protesto eder, hepinize geçmiş 
olsun der, azimli çalışmalarınızın 
muvaffakiyetlerini candan dilerim. 

Saygılarımla, 

Hüseyin Tanış 
Şeker Fabrikasında İşçi 
Malatya 


yın Başkanımız. 

Hürmetle selâmlarımı sunar ellerinden sıkarım. Partimize mensup 
olan bütün milletvekili olan arkadaşlarımıza da ayrı ayrı selamlarımı 
sunarım. Kazamızda partimize 
ocak kurulmadığından 
mız reylerin nere gitti 
ruz. Bunun için biz köyü 
danlı Halkı namına bir ocak kurmak istiyoruz. Bize göndereceğiniz 
cevapta bunun ne şekilde olacağını 
önemle rica ederiz. 

Parti ambleminden gönderin. 

KONYA 
Kadınhanı Meydanlı köyünden 
Gönderenler : 
Saadettin Keskin Ömer Kocayiğit 
Ahmet Kaba Ali Kaba Bağdat Kacayiğit, Hikmet Ceylan, Hasan Yiğit 
İsa Kılıç, Mustafa Uğur, Osman 
Yaşar, Sefer Yiğit 


TİP Meclis Grubu - ANKARA 
Yüzyıllardır ezilen Türk halkının umudu, onun gerçek temsilcileri olan TİP milletvekillerine yapılan bayağı saldırıları şiddetle pro- 


aaa 


« Toprağı Marko 


Bizler Haymana'nın 


hayat ederiz. 


lerle kendilerinin icarlaması 


etmiştir. 


ik 
4 


TİP haberleri Yazı İşleri Müdürlüğü'ne 
«Yeşilöz» Köyü 

köyde senelerden beri ikamet eder, adam başına takribi olarak 
düşen, 20-30 dönüm toprağı eker, bicer ve bu suretle idame-i 


Durum apaçık meydan iken, resi 
ANAR 


testo eder, yüce Türk halkını kurtarıcıları olarak gördüğümüzü, sizlerle bütün varlığımızla birlik olduğumuzu bildiririz. Zafer mutlaka bizimdir. 

Türk Birliği - STOKHOLM 


Sayın Genel Başkan Mehmet Ali 
Aybar: 

Bu ana kadar desteklemiş olduğumuz adalet partisinden partizan 
durumları hususundan nefret ettik. 
Şimdi ise partiniz olan TİP. ye katılmak niyetindeyiz. Yalnız partinizin Tüzüğünü Bize göndermek lütfunda bulunursanız bizi memnun etmiş olursunuz. Hürmetlerimizi sunariz. 

NOT: Aslan Kayanın Ermenek 
Kazasının Sarıveliler Kasabası ve 
Adiller köylüleriyiz. Çalışmak 
şimdi İzmirin Selçuk kazasına bağlı 
Beleri köyünde bulunmaktayız. Bu 
hususta sabırsızlıkla cevap bekleriz. 
Mustafa Çulhacı, Mehmet Samur 
Abdullah Güney Sarıveliler kasabası Sarıveliler Sadiller Köyü kasabasi İmza İmza İmza 

Gönderecek olduğunuz dergileri 
üç ay içerisinde burada bulunmaktayız. Ü;ümüz aşşağıdaki adresteyiz. 
Mustafa Çulhacı 
Restoran büfesi Beleri Köyü. 
Selçuk - İZMİR 


Sayın Bay Çetin Altan, 
Sizlere ve arkadaşlarınıza yapılan hakaretten dolayı, bütün arkadaşlarımızla birlikte cidden -müte- 


AE 


Paşa mi verecek ?.., » 


halkındanız. Mezkür 


Bunun yanı sıra, köyümüzde mevcut binlerce dönüm; hazine adına tapuda kayıtlı hazine toprağı, Yusuf Demirgil ve Hıdır 
Demirgil isimli iki kardeş ile bunların akraba takım taallukatı 
ve köyde bunlarla menfaat birliği etmiş muhtar Şiho Beşkaya 
ve arkadaşları tarafından ekilir biçilir, Köyden bu durumu kurcalayıp tahkik edecek ve topraksız olduğundan bahisle hazineden icar talebinde bulunacak kimse çıkmaz ve çıkanlar da ağa 
ve muhtar tarafından ya tahdit veya devlet dairelerinde baskı 
yaptırılmak suretiyle susturulurlar. 

Bu durum, köyün topraksız ve fakir köylüleri tarafından anlaşılmış ve hazine topraklarının bahusus kanun ve yönetmelik- 


istifadeleri gereken hazine toprak- 


larının ağalar ve mütegallibeler tarafından nasıl yağma edildiği 
resmi mercilere aksettirilmiş ve bu uğurda mücadeleye başlan- 


semeresini vermiş ve bazı hazine 


vsakrn 
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için 


Emekçi halktan partisine 


€ssiriz. Cümlemiz cümlenize geçmiş — yammmmmmmımınnaı sanmam mmm MMA ANMA GE. 


olsun der, saygılarımızı sunarız. 
Size ve bize her ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, korkmuyoruz. 
ve korkmayacağız. Çalışıyoruz, çalışacağız. Bu gibi hadiseler, mutlaka 
gücümüze daha fazla güç katıyor. 
Selam ile başta Genel Başkan 
olmak üzere, 


van köylerinden (15) arkadaş 
adına (Şimdilik isim yazmıyoruz, gelip görüşeceğiz) İki 
isim ile Salih Saatı Nihat 
Özdemir - DÜZCE 


Sayın Genel Başkanım, 
TBMM'de olaya cok üzül 
Sayın TİP Milletvekillerimizin 
yülmesi ruhen çok üzdü ve mütees 
sir oldum. Bu ifade ederim ki, 


« Saldırganlara hir sözümüz var » 


Sayın TİP Milletvekilleri - ADANA 

En evvelâ hepinize ve kavga olaylarında yaralanan Sayın 
Çetin Altan'a ve Sayın Yunus Kocak abilerimize gecmiş olsun 
deriz. 

Büyük bir milletin Meclisinde çıkan olayları çok üzüntüyle 
gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın milletin vekilleri, işcisi, köylüsü, esnafı, memurn, halktan olan aydınıyla, hiç bir zaman asla, sömürzecilerden mücadeleden yılmayacağız. Hep biliyoruz ki, milli (o mücadelelerde calışmış ve göğsünü düşmanın 
kurşunlarına siper etmis kahraman şehit ve gazilerin evlâtlarıyız. O kara günlerde büyük Atatürkün önderliğinde kazanılan 
savaş ve istiklâl, işle Mecliste siz sosyalist ve Türk Milletinin 
tek ümit beklediği toplumcu partisine sürülen komünizm çamuru atanlar, Birinci Dünya (Savaşı'nda da ayni söz, Atatürk ve 
arkadaşlarına da cöylenilmiştir. Bundan dolayı, fikirden yoksun, 
vicdandan yoksun, AP'nin kapkaccı çetelerini Anadolu Mahallesi adına protesto ederiz. Onlara tek bir sözümüz var. Karınca 
kanatlanınca mutlaka zevalini bulur. 

Mahalle sakinleri adına 


vülen yüce Türk Milletimizdir. Y 
ce TBMM'sini bü: cinayettir. 
Orayı kirletmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Çok üzgünüm. Kaba kuvve 
tin sonu akibettir. AP. şunu bilsin 
ki, tarih hiç bir zaman affetmeyecektir. Bu vesileyle bütün sevgili 
milletvekillerimiz yüksek genel başkanımız vasıtasıyla geçmiş olsun de- 


Mehmet 


Ali Uçaklı, Ramazan Efe, Emirhan 
Ünlü, Kadir Anık, Ali Kuyucu, Durmuş Seyirci, 
Hacı Gül, Mahmut Okutzn, Ahmet Efe, Durmuş Ali, Gazi Can, Hasan Gürbüz, Hasan Üni- 
var, Hakkı Han, Emin Eğriağaçlı, Ömer Alpşar. 

Sayın milletvekillerimize üzüntülerimizi bildiririz. 

Adres : Anadolu Mahallesi 1031 Sokak - ADANA 


rim. Zafer TİPindir. Yolumuz doğ- somununu asama 


rudur. Kimse yolumuzdan döndüremez. Zafer savaşı yapıyoruz. Vatan 
için zaferimiz ilerleyecektir. En de- Selamlar. 
rin saygılarımla, ellerinden öper, 
bütün  milletvekillerimize saygı ve 


uras ent 


lamakia ve bugün git - yarın gel metodu uygulamaktaıdrlar. 
tegallibe ise durumdan sen derece memnundur. Muhtarğ 
suç teşkil ettiğini bilmektedir. Fakat o da efendilerin ağzını 
kullanmakta ve «Bir şikâyetiniz varsa, gidin HAYMANA’ ya...» 
demektedir. Buradaki HAYMANA tabiri «Marko Paşa» anlamı- 
na gelmektedir. 

Evet. Bizler de Haymana'ya müracaat ettik. Haymana da bizi Haymana'ya havale edince, bizler de ancak size müracaat ile 
Haymana'nın yahut MARKO PAŞA'nın adresini sormağa karar 
verdik. 

Sayın Gazeteniz bize Marko Paşa'nın adresini bildirir ise, 
cok memnun olacağız. Hiç değilse, son bir ümittir. Belki bizim 
derdimizle o meşgul olur. Eğer Marko Paşa'nın adresi gazetenizce bilinmiyor ise, işbu yazımızı neşrediniz. Belki bilen bir vatandaş çıkar ise, bize bildirir. 

Selâm ve muvaffakiyetler. 


hi 

Nihat Deriz, İbrahim 5 

hattin Paşa, Süleyman Gürlemez, Celal Çiğdem, 
~ Ömer Tuncer 


+À Š Coa 
F NOT™10.1.1: ünü Haymäna Kaymakamı tarafından bizzat köyde tahkikat yaptırılmış olduğu sırada köye kayıt edilen 
hayali şahıslar, köyde ikamet etmediği tespit edilmiştir. Köyümüz ağalarından Yusuf Demirgilin teşvikiyle Haymana'ya dö- 
“nüldüğünde,, ertesi günü 1111568 köyümüze tescili yapılan hayali şahısların çocukları tarafından kaza içerisinde, Adiye karşısındaki kahve ve lokantada iki köylümüz feci şekilde dövülmüşlerdir. Hadise, karakola intikal ettirilmiştir. 20. Asırda bir 
ağanın sözü ile kaza merkezi içinde rahatça hareket edip, bazılarının keyfi ve menfaati bakımından fakir halkı dövdürülmektedir. 


AN sz 


TİP haberleri 


Ne mutlu ki, TİP sizin iftihar 
etmekteyim. Adana teşkilatı ilerde 


ilerleteceğiz. Zaten ben kellemi koltuğuma almışım. Vatanım Türkiye 
sağolsun. Vatanım için canım feda 
ve kurban olsun. Ancak TİP kurtaracak inanıyorum. Bizler TİPin öz 
bekçisiyiz. Evet, vatanını seven dövülür. 


e Sıddık Savaş 
Hürriyet Mahallesi 385 Sokak 
1/7 - ADANA 


Sayın TİP Genel Başkanı 

ANKARA 

Biz 30 işçi, en az bir sene, en 
fazla beş senelik olup, Petrol Ofisi 
Haramidere Şantiyesinde çalışmaktayız. Ve oPetkim-İş Sendikasına 
aidat ödemekteyiz. Buna rağmen 
bütün sosyal haklardan faydalanamıyoruz. İktidar ise kanun var diyor. Kimse hakkını kendi alamaz. 
Ve kimsenin hakkı kaybolmaz diye 
yayın yapıyorlar ama acaba bu kanun nerede? Veyahut bu müessese 
bu kanunların dışında mı? Yahut 
bu devlet müessesesi olduğu için buna kanun tesir etmiyor mu ? Bu işin 
imkânı varsa, Meclise aksettirip, 
bizim haklarımızın ayaklar altında 
çiğnenmesine paydos zamanı gelmeyecek mi? Bu işle alakadar clmanızı rica ediyoruz. Ve bir de bu 
müessesenin prensibi olarak, bize 
cebri olarak, 3 ayda bir iş akdi kâğEıdı imzalattırıyorlar. o Bilgilerinizi 
rica ediyoruz. 


Saygılarımızla, 
30 kişi adına; 
Mustafa Gülseven 


me ik m 
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(9 dan devam) 
toda A sandalyaların */+20 sine, B "(045 ine, C de "e35 
ine sahip olmalıdır. Böylece seçmenin iradesine tam 
saygı gösterilmiş, oy eşitliği eksiksiz sağlanmış olur. 


Oysa barajlı D'Hont sistemine dayanan 1036 sayılı 
yeni Seçim Kanunu bu esası da temelden çiğnemektedir. Baraj, milletvekili seçimleri için 25-35 bin civarında, Senato seçimleri için de 75-85 bin civarında bulunduğundan her seçimde sayıları bir milyonu aşacak olan 
seçmen kütlesinin aslında oy hakları gasp - edilmiş bu- 
Tunacaktır. 


Nihayet Yeni Seçim Kanunu, kanunun objektiflik 
ve genellik ilkesine de aykırıdır. Kanun genel ve gayri 
şahsi olur. Oysa 1036 sayılı Seçim Kanunu, AP. nin tek 
başına iktidarda kalması, hak etmediği oylarla Anaya- 


Seçim Kanunu'na itiraz dilekçesi 


sayı değiştirecek bir çoğunluk sağlaması ve Türkiye İşci Partisinin Meclisteki tem$il gücünün kısılması ve genellikle küçük partilerin tasfiyesi için çıkarılmaktadır. 
Buda açık bir hakikattir. 


Bütün bu nedenlerle ve Yüksek Mahkemenin resen 
tkadir edeceği nedenlerle Anayasamızın ruhuna, 2, 11, 
55 ve 56. maddeleriyle temel ilkelerine ve klasik demokrasi anlayışına esastan aykırı bulunan 1036 sayılı 
Seçim Kanununun iptalini talep ediyoruz. 


Türkiye İşçi Partisi 
Millet Meclisi Grupu 
Başkanvekili 


ve 
İzmir Milletvekili 
Cemal Hakkı SELEK 


Aybar'ın demeci : 


«Amerika'nın Vietnam daki yenilgisi . . .» 


uzey Vietnam'ın bombalanmasının durdurulması 
hususundaki karar, şayet doğruysa, bu; “saldırgan Amerikan 
emperyalizminin ilk yenilgi işareti olacaktır. Böylece, hiç 
bir kuvvetin milli kurtuluş savaşı veren ve zafere inanmış 
mazlum halkları yenemeyeceği 
bir kez daha ispat edilmiş oluyor. Şüphesiz, gelişmeleri ya- 


kından izlemek gerekiyor. Amerikan emperyalizmi, Vietnam'- 
daki yenilgisini geciktirmeğe 
çalışacaktır. 
R eri yandan, Türkiye'yle Vietnam'ı ayni önemde gören Johnson'un Güney Doğu 
Asya'da gerilerken Orta Doğu'- 
da yeni teşebbüslerde bulunması ve özellikle Türkiye'deki 
durumunu  kuvvetlendirmeğe 


çalışması, beklenmesi gereken 
bir ihtimaldir. Mahut ikili anlaşmalar üzerindeki görüşmelerin hâlâ neticelenmemiş olması, endişelerimizde haklı olduğumuzu göstermektedir. Amerikan emperyalizminin nüfuz ve etkisinden kurtulmak için, milletçe her zamandan daha büyük bir azimle mücadele 
etmeliyiz. 


Mithatpaşa Cad. 63/1 
Yenişehir — ANKARA 


Sonko Bs | 
Söz hk İp 


Kazi kuy İRNLARA 


